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KURTULUŞ SAVAŞI'NDA 
TÜRK KADINI 


Türkiye'de 1918-1923 yılları arasında kadının durumu değişik özellikler gösterir. Türkiye'nin tarihi gelişmesi buna büyük ölçüde etkili olmuştur. 


1918, Osmanlı İmparatorluğunun 1. Cihan savaşından yenik taraf olarak, Mondros mütarekesini imza ettiği tarihtir. İmparatorlugun Asya'daki (Arabistan, Suriye, Lübnan, Irak) toprakları üzerindeki egemenliği sona ermiş, 1920'de Sevr'de imza edilen sulh antlaşması ile bütün Türkiye'nin parçalanmasını son Osmanlı hükümeti kabul etmiştir. Memleketin her tarafı işgal edilme tehlikesi karşısında kalmıştı. İstanbul'da Padişah ve Hükümeti bu şartlara tam boyun eğme durumunda iken, Türk milleti bunu kabul etmeyerek yer yer örgütlenmiş ve bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmuşlardır. Fakat bu ayaklanmalar da bölgelerin ayrı ayrı kurtarılması emeli ile hareket edildiğinden başarı elde edilmesine pek imkân yoktu. İşte bu dağınık kuvvvetleri birleştirme ve memleketi bütün olarak kurtarma hareketi, Kemal Atatürk'ün Anadolu'da başa geçmesi ve bu fikri uygulayarak başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Bunun ilk devirleri gerilla niteliğinde çarpışmalar ise de, Ankara'da 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisine dayanarak bir hükümet kurulmuştur. Türk Ordusu yeniden kurulmuş ilerleyen düşman kuvvetlerine karşı savaşlardan sonra 1922'de Türkiye kurtarılmış ve bu zafer üzerine Lozan'da 1923'de yeni Türkiye sınırları belirtilerek İtilâf Devletleri ile bir antlaşma imza edilmiştir. Aynı yıl 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet, rejiminin ilanı ile Ankara Türkiye'nin merkezi olmuştur. 
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İşte bu birkaç satırla hatırlatmak istediğim tarihi olaylar sırasın- 


da, Türk kadınının durumunu şu konularda ele alabiliriz: 


1- İstanbul'da ve diğer vilayetlerde aydın Türk kadınlarının çalışmaları ile düşman işgaline karşı direnmek için, erkeklerle beraber ha- 


reket etmeleri ayrıca dernekler kurmaları ve mitingler tertip etmeleri. 


2- Aynı yıllarda İstanbul Üniversitesine kız öğrencilerin erkek- 


lerle beraber okuyabileceğinin karar olarak alınması. 


3- 1. Cihan Savaşında askerde bulunan erkeklerin yerine dış iş 


hayatında memuriyetlere girmeleri. 
4- Hayır derneklerinde ve Kızılay örgütünde çalışmaları. 


5- Anadolunun diğer büyük ve küçük şehirlerinde kız okulları- 


nın çoğalması ile kadın öğretmenlerin artması. 


6- İç savaşlar da kurtuluş hareketine girişen Anadoluda ise ka- 


dınların vatanın savunmasına katılması. 


7- Belirli bir öğretim devresini bitiren kızların çeşitli meslekler- 


de yetişme gayretleri ve uğraşmaları. 


İstiklâl (Kurtuluş) Savaşı'nda Türk Kadını 


Kurtuluş savaşında Türk kadını, millet bütünlüğü içinde kendisine düşen ödevleri yapmıştır. Bu devrede savaş sadece cephelerde degil aile ocaklarına da girmiş ve yurdun her yeri yabancı işgaline uğramıştı. Bu duruma İstanbul'daki Osmanlı Hükümeti yöneticileri boyun eğmiş ise de, Türk halkının direnmesi sayesinde özgürlüğe kavuşma imkânı sağlanmıştır. Kuvayı Milliye belirli yerleri savunma için uğraşırken, kurulan cemiyetler siyasi yönden küçük bölgelerin Türk varlığı için kurtarılmasını amaç edinmiştir. Bunların yanı sıra bölücü ve işgal kuvvetlerine dayanan kuruluşlar da yer almaktadır. İşte bu karamsar hava içinde 22 Mayıs 1919 tarihli Samsun'dan İstanbul Hükümetine 


M. Kemal imzası ile giden uzun raporun bir cümlesi şudur: 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“Millet birlik olup (yek vücut) hakimiyet esasını ve Türk duygusunu hedef tutmuştur.” 


Ordu Müfettişi, işgal altındaki Osmanlı hükümetine, Türk milletinin egemenliğini ele alacağını ve Türk ordusuna dayanarak birliği amaç edindiğini bildiriyor. Bu fikre karşı oradan hiçbir tepki veya uyumluluk olmadığı gibi, bunu engelleyecek tutum, Osmanlı hükümetince bütün Kurtuluş hareketi boyunca sürdürülmüştür. Aynı raporda M. Kemal Paşa İzmir'in işgalini milletin protesto ettiğini de yazmıştır. 28 Mayıs 1919'da Havza'da Anadolu'daki kumandanlara ve mülki amirlere şöyle bir bildiri gönderiyor: 


“Yurt bütünlüğünün korunması, bunun için milli örgütler kurulmasını ve düşman işgalini protesto etmek için mitingler tertip edilmesini ve bu hareketlerin kamu oyuna, İstanbul hükümetine ve yabancı devletlere telgraflarla duyurulmasını” istiyor. Ordu müfettişi M. Kemal'in bu fikirleri yeni değildir. O Suriye cephesinden 
20 Eylül 1917'de Osmanlı hükümetine gönderdiği raporlarda, adeta 
1919'un acı günlerini görmüş gibidir. Diyor ki: 


“Harbin devamı Osmanlı İmparatorluğunun Anadolu dışında- ki memleketleri kaybettirmek lüzumu hâsıl olsa dahi, elimizde kalacak bölgelerdeki Türk ahalisini her hâlde dayanamaz, çürük bir kitle hâlinde bulmamalıyız...” Bu tarihte “Anadolu askerinin bir neferinin dahi savunamayacağı bölgelerde ziyana uğramamasını” Osmanlı hükümetine hatırlatıyor. Bu belgeler bize M. Kemal Atatürk'ün kumandan olarak askeri görüş ve önerileri yanında Türkiye'nin geleceği hakkındaki düşüncelerini de belirtiyor. 


1919-1920 yıllarında Türkiye'de milli direniş hareketleri, tarihimizin en ilgi çekici olaylarını meydana getirmiştir. İstilaya silahla karşı koymalar (Kuvayı Milliye) mitingler, kurulan cemiyetler ve kongreler... Sonunda TBMM Hükümeti ve ordusu ile zafere giden yol, bu halk hareketinin birleştirici bir önder yönetiminde başarıya ulaşmasını sağlamıştır. 
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a) Kuvayı Milliye hareketinde ve Ordu hizmetinde Türk kadını: 


Türkiye'nin kurtuluş savaşı bir milletin ölüm kalım hâlinin tarihidir. Çünkü savaş sadece cephelerde değil aile ocaklarına kadar girmiştir. Bu istilâya karşı savaşan erkeğine yardımcı olan kadın cephaneyi arabasında, sırtında taşımış, askere giydirecek eşyaları hazırlamış, ordunun yiyeceğini yetiştirmiş, vatan savunmasında üzerine düşen ödevi yapmıştır. Bu savaş sırasında, kadının çeşitli fedakârlıklarını gören yazarlar, bize canlı örnekler vermektedir. Bu devirleri görenlerin ve yaşayanların anıları ise pek çeşitli ve ilgi çekicidir. O tarihlerde Anadolu hareketine, İstanbul hükümetinin tutumunu hoş görmeyenler, Karadeniz'de İnebolu limanına çıkarak karadan uzun bir yolculukla Ankara'ya ulaşmakta idiler. Diğer taraftan İzmir ve Bursa yönlerinden gelenler de vardı. İşte bütün bu yolculuğu yapanlar milletçe kadını ve erkeği ile nasıl çalışıldığını gözleri ile görmüşler ve bunları yazmışlardır. Bu milli heyecan bütün Türkiye'ye yayılmıştır. 


Bu konuda çeşitli bölgelerden örnekler verilebilir. Çünkü halk arasında bunlardan anlatılanlar ilgi çekici olaylardır. 


Örneğin Bilecik'in Beypınar köyünden Ayşe Ana'nın İnönü savaşları esnasında cephaneleri korumak için yaptığı hareket ve davranışları örnek olacak sonuç vermiştir. 


Kastamonu'daki Halime Çavuş'ta bunlar arasında sayılabilir. 
Bunlardan başka Gördesli Makbule, Klavuz Hatice, Tayyar Rahmiye adları da bilinmektedir). 


Ordu'nun silâhlarını sırtında ve kağnısında taşıyan Türk köylü kadını bağımsızlık savaşının bir sembolü olmuştur. 


Bu durumu kurtuluş savaşı boyunca Anadolu'nun bütün cephe gerisinde, görmek doğal bir olaydır. Bu, kadın için bir fedakârlık mı idi? Hayır, Anadolu kadını bu ödevi o kadar içten gelen bir davranışla 


Güneri Münir-Kahramanlar Ordusu T. İş. B. Kültür Yayınları 1954. S. 48. 
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yapmıştır ki, o ne bir kanuna uymak için, ne de bir askeri görev düşünerek bunu yerine getirmiştir. Sadece içinden gelerek vatanın kurtuluşuna koşmuştur. 


Yine bu devreden şöyle bir sahne anlatırlar: Arabası ile cepha- ne götüren köylü kadının sırtında küçük çocuğu vardır ve üzerine bir örtü örtülmüştür. Fakat yağmur yağmaya başladığı zaman, çocuğun üzerindeki örtüyü ıslanmasın diye cephanenin üstüne örtmüştür. Demek ki, Türk kadının ana kalbi, çocuğundan önce vatanın istiladan kurtuluşu için çarpmaktadır. Halbuki her yerde bilindiği gibi, ana ilk önce çocuğunu düşünür. İşte bu olayda da vatan savunması kadına çocuğundan önce ve değerli geliyor. Bu tarihi devremiz gerçekten kadının ve erkeğin ortak çalışması ile tam bir ulusal direniş örneği vermiştir. 


İşte bu ortamda isimsiz (anonyme) kadın vatandaşların görevi, adlarına Ankara'da Ulus meydanında anıt diktirecek kadar önemli olmuştur. Bunun için bir izlenimimi anlatmak isterim. Kurtuluş hareketimizin kesin sonucunu sağlayan Başkumandan meydan savaşının geçtiği yerlerde zafer anıtı ve müzelerinin yaptırılması ve anıların toplanması nedeniyle askeri bir kurulla incelemelerde bulunurken (Nisan 1955 ) Zafertepe ve Dumlupınar'da o zamanları yaşamış olan kimselerle de görüşüyordum. Bir ihtiyar nine yanıma gelerek: “Hani Ankara'da Gazi Paşa'nın (Atatürk'ün) heykelinin yanında mermi taşıyan kadın varya işte o benim” diyordu. Bu cümleyi yanındaki diğer yaşlı bir kadın da aynen söyledi. Bu sözler bir gerçeğin anlatımı idi. 
Ankara'daki bu anıtı (Ulus meydanı) Başkumandan Mareşal Gazi M. 
Kemal'in at üzerindeki heykelini, iki Türk eri ve mermi taşıyan bir kadın heykeli çevreler. İşte bence kurtuluş ve egemenlik savaşımızdaki her Türk kadını bu anıttaki heykelde sembolleşmiştir. 


Bunlara belgesel bir örnek olarak, Bolu'da yayınlanan “Türkoğlu” gazetesinin 30 Ekim 1921 (1337) tarihli sayısında halka duyurulan şu haberi okuyalım: “Eskişehir savaşında başından sonuna kadar ve kendi araçları ile görev yapan 12 Türk kadınına madalya verilmiştir. 
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Erzak kolunu yöneten Fatma onbaşının da rütbesinin çavuşluğa yükseltildiği bildiriliyor ve bu oniki Türk kadınının isimleri şöyle 


sıralanıyor: 
1— İnönü'ye bağlı Kusgun köyünden Ali kızı Alime, 
2- İnönü'den Besim kızı Şükriye, 
3- İnönü'den Hacı Osman kızı Fatma, 
4—- İnönü'den Musa kızı Ayşe, 
5— İnönüden Mehmet Ali kızı Hafize, 
6— İnönü'den Karabektaş kızı Fatma, 
7- İnönü'den Mehmet kızı Ümmühan, 
8- İnönü'den Hacı Mustafa kızı Fatma, 
9— İnönü'den Veli onbaşı kızı Ayşe, 
10- İnönü'den Molla İbrahim kızı Fatma, 
11— İnönü'den Ali kızı Ayşe, 
12- İnönü'den Molla Hasan kızı Fatma, 


Öte yandan, “İstiklâl” madalyasını getiren kanun (No. 66, 29 
Kasım 1920) T.B.M.M. Meclisinden çıktığı zaman ve sonraki değişikliklerinde de cephede şehit olmuş veya bu madalyaya hak kazanmış kimselerin ölümünden sonra ve önce ailenin en büyük erkek çocuguna, bu olmadığı zaman kızına veya babasına, sonra annesine ve en sonra da karısına geçmesi kabul edilmiştir. Bu kanun şer'i hukuka göre yapılmıştır. 


Cumhuriyetten önceki bu devrede, öyle karşıt düşüncelerin çarpıştığı, fakat herkesin amacı milletçe bağımsızlığa kavuşma ve yeni Türk Devleti kurmaya doğru gittiğinden, kadın okuma, yazma ve eğitim üzerinde daha geniş şekilde yararlanmayı ön plana almaktadır. 
Aileler savaş içinde yaşandığı tehlikeli durumda bile kızlarını okula 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gönderme çabasındadırlar. Bu meselede çocukluk yıllarıma ait bir anımı kaydetmek isterim. Bu sıralarda ailece babamın Orman müfettişi olarak bulunduğu Biga'da idik. İç ayaklanmaların, yani Padişah yanlısı güçlerle, Kuvayı Milliye askerlerinin çarpıştığı ve sonunda düşman ordusunun işgaline uğrayan bir yerdi burası. Babam Kuvayı Milliye ile beraber gitmiş ve orada görev almıştı. İşte bu yıllarda, kız ilkokulları Padişah yanlılarının yani Anzavur'un Biga'yı işgal ettiği zaman “kızlara okumanın gereği yoktur” diye kapatılıyor. Kuvayı Milliye'nin eline geçtiği zaman ise yeniden açılıyordu. Fakat bu durum aileleri öyle bir korkuya düşürmüştür ki, gittikçe sınıflardaki öğrenci sayısı azalmış ve okula gidip gelme ancak aileden birinin götürmesi ile sağlanabilmiştir. 
Bunun sonucu 30 kişilik sınıfımız dağılmış ve ben tek öğrenci olarak altı yıllık ilkokuldan mezun olmuştum. 


Kurtuluş hareketinde 1919 yılının, toplumumuzun bölünmüş ve dağınık durumuna rağmen halkın, kadın, erkek, sağ duyusu Türk birliğini sağlamış ve bütün engellere ve güçlüklere karşı gelerek başarıya ulaşma yolunu bulmuştur. 


b) 1919-1920de Türkiyede yabancı işgalini protesto mitingleri: 


Mondros mütarekesinden sonra yurdumuzun yer yer işgaline ve özellikle 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanlıların asker çıkarmasına karşı Türk halkının tepkisi çok önemli gelişmelere sebep olmuştur. Bu halk hareketini çeşitli yönleri ile incelemek milli tarihimizin en ilgi çekici bir yanıdır. Bu tarihlerde yapılan mitingler ve protesto yazılarından pek çok örnekler vardır. Ancak bu dağınık direnmeleri birliğe götüren prensip, yukarda belgesini verdiğim M. Kemal Atatürk'ün önderliğinde olabilmiştir. Gerek İstanbul'da ve gerekse Türkiye'nin hemen her bölgesinde kadın ve erkeklerin katıldığı ve heyecanlı 


Diplomadaki “birinci olarak terfi etmiştir” cümlesini babam sonradan okuyunca sormuştu. “Sınıfta kaç kişi idiniz” diye. Son sınıfta yalnız ben devam edebilmiştim. O da Biga'nın düşman işgali altında iken. Çünkü babam Kuvayı Milliye ile Ankara'ya gitmiş, oradan Alanya'da memuriyet almıştı. 
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konuşmalarla, halkı işgale karşı gelmeğe yönelten gösteriler olmuştur. 
Bundan önce şuna da işaret etmek gerekir ki, 1919'un ilk aylarında İstanbul'un işgal kuvvetleri, yerli azınlıkların gösterilerine vesile veren törenler düzenlemişlerdir. Bunun üzerine Süleyman Nazif'in “Kara bir gün” (9 Şubat 1919) başlıklı yazısı hem Türk kamuoyunu harekete 


geçirmiş, hemde işgal kuvvetlerinin sert tepkilerine vesile olmuştur. 


Fakat Türklük aleyhine olan bütün bu hareketler, halkı daha çok uyandırmıştır. 19 Mart 1919'da Üniversite içinde o zaman kızlar için ayrı olan “Ünas Darülfünunu ve Asri Kadınlar Cemiyeti” üyeleri Fatih türbesinde toplanarak işgal kuvvetlerini protesto etmişlerdir. Bu dikkati çeken ilk olaylardan biridir. 


14-15 Mayıs 1919 gecesi Reddi-İlhak Milli Heyetinin çağrısı üzerine İzmir'de Maşatlıkta yapılan miting, ertesi günkü işgale karşı gelmenin büyük bir gösterisidir. 


Bundan sonra Mayıs ayı boyunca hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin diğer yerlerinde çeşitli mitingler yapılmıştır. O zamanın ortamında kadınlarımızın hemen hiçbir kanuni hakları tanınmamış olmakla beraber, kadın ve erkek beraber olarak veya ayrıca bu protesto mitinglerinde seslerini duyurmuşlardır. Birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz: 1919 yılının 16 Mayıs günü Denizli, Kastamonu, Tavas, Bayramiç ve Seydişehir'de, 17 Mayısta Giresun, Trabzon, Zonguldak, Edremit ve Denizli'nin Çal kazasında, 18 Mayıs İstanbul Darülfünun (Üniversite) konferans salonunda profesörlerin işgali protesto konuşmalarından sonra, Halk ve Hanımlar adına da katılanlar olmuştur. 
Aynı tarihte Bursa'da üç gün sıra ile miting yapılacağı ilan edilmiştir. 
Bu sırada Erzurum ve İzmit'te de mitingler yapılmıştır. Erzurumda bütün dükkânlar kapatılmış ve binlerce Erzurumlu İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgalini protesto etmişlerdir. 


İzmit'teki binlerce kişinin katıldığı toplantıda alınan kararlar İstanbul hükümetine telgrafla bildirilmiştir. İzmitliler Osmanlı devletinin geleceği hakkında millete haber verilmesi gerektiğini 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belirtmişler ve gazetelerin yayınları üzerindeki sansürün kaldırılmasını istemişlerdir. Kararlardan en ilginci ise “İtilaf devletlerine Türk Milletinin isteklerine karşı hareket edilmesine izin verilmeyeceğini” 


bildirilmeleridir. 


19 Mayıs günü yine İstanbul'da Fatih Belediye önünde kadınlı 
erkekli büyük mitingte konuşanlar arasında Halide Edip ve Meliha Hanımlar çok içten ve heyecanlı hitabede bulunmuşlardır. Bu toplantı büyük bir halk gösterisine neden olmuştur. Sonunda Padişaha bir ariza yazılmış ve Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'a "Türkiye'nin işgalini protesto eden telgraf çekilmiştir. 


20 Mayıs'ta Üsküdar Doğancılarda yapılan mitingte de erkek 
hatipler arasında “Asri Kadınlar Cemiyeti” adına Sabahat ve Naciye Hanımlar konuşmuşlardır. Naciye Hanımın şu sözleri büyük bir tepki yaratmıştır. O diyor ki: 


“İzmir mülkümüzün tarih hayatından, coğrafyasından silinmez. 
Çünkü onda asırlarca yaşayan Türk hatıraları, Türk âbideleri, tamamiyle Türk zeybekleri, anaları var. Ona sahip olmak isteyenler bu canlı âbideyi hâkimiyetleri altında yaşatamazlar.” 


Bu mitingte alınan karar şöyledir: 


“Halkı Türklerle meskün bütün yerlerin taksim kabul etmez bir kül olduğu hakkında evvelki günkü Fatih mitinginde izhar olunan kanaata iştirâk etmiş ve en büyük intikamın gasp olunan bir hakkın isdirdadı hususunda feveran edeceğini şiddetli protesto şeklinde matbuat vasıtasiyle bütün âleme ilan etmeğe karar vermiştir.” 


22 Mayısta Kadıköy Belediye dairesi önündeki kalabalık 
mitingte kadın hatipler arasında Halide Edip ve Münevver Saime Hanımlar konuşmuşlardır. 


Halide Edip Hanım, “Kendilerinin olmayan toprakları âleme terketmek isteyenler hakkında sedası önünde eğileceklerdir” diyor. 


Münevver Saime Hanım ise şöyle başlıyor sözlerine: 
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“Az söylemek çok iş görmek zamanı gelmiştir.” 


“Her Türk'ün söylemek istediği fakat niçin bilmem yüksek sesle söylemekten çekindiği birkaç sözü ben açıkça söylemek isterim. Evet açık söylüyorum kardeşlerim. Aldatıcı kaynakların yazdıkları haberlere inanmayın. Bizim tamamiyeti mülkiyemizi muhafaza edecekler! 
Fakat hangi hudut dahilinde? Bu tasrih edilmedikçe Türkiye'de sulh mümkün olmayacaktır. Ben bu kanaatteyim. İsyan etmeyecek bir Türk kalbi de tanımıyorum.” diyor. 


Asker Münevver Saime denilecek olan bu Hanım, mitingten sonra işgal kuvvetleri tarafından tutuklanmış ise de, bir kolayını bulup Anadolu'ya geçmiş ve orada ordu hizmetine girerek çavuş olmuştur. 


Asıl önemli olarak hatiplerin sözlerine halkın cevap vermesi ve Türk birliğine yönelmeleridir. Bundan sonra işgâl kuvvetlerince mitingler yasak edilmiştir. Bu suretle 25 Mayıs'ta tertip edilmek istenen ve ilanları dağıtılan Bayazıt meydanındaki ve Taşlıktaki mitingler İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından yaptırılmamıştır. 28 Mayıs 1919'daki M. Kemal Paşa'nın Havza'dan tamimi ise mitinglerin daha geniş düzeyde yapılmasıdır. İstanbul'da da bundan sonra ve yasağa rağmen 30 Mayıs Cuma günü Sultanahmet meydanında bir dua günü diyerek toplanılmış ve yine bir miting gösterisi olarak hatipler konuşmuş ve bu arada Şüküfe Nihal Hanımın da konuşması çok ilgi çekici olmuştur. 


Bu tarihten sonra İstanbul'daki mitingler yapılamaz olmuş ise de, Haziran 1919'da mektup ve kartpostallarla protestolar yapılması için teşebbüslere girişilmiştir. 


23 Mayıs'ta (1919) Sultanahmet meydanındaki çok kalabalık bir 
halk kitlesinin (100.000 kişi) heyecanla katıldığı ve işgal kuvvetlerinin iki uçağının mitingi havadan izlediği görülmüştür. Bu toplantı İstanbul'daki en şöhretli mitinglerden biri olmuştur. Gazetelerde yazıldığına göre elliden fazla Cemiyetin, siyasi partilerin ve bütün okulların katıldığı bu mitingte hitabet kürsüsüne ve diğer yerlere bayrakların 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üstüne siyah örtüler asılmış bir milli matem gösterisi içinde “Türk hürdür, esir olamaz” ve “Hak isteriz” gibi daha başka dövizlerin de yer aldığı görülmüştür. 


Her taraftan akın akın gelen halkın heyecanını hatiplerin sözleri milli bir gösteri niteliğinde belirtmiştir. Şair Mehmet Emin (Yurdakul) İstanbul basını adına Fahrettin Hayri Bey, Halide Edip (Adıvar) Hanım, Selim Sırrı (Tarcan) ve Dr. Sabit beylerin konuşmalarından sonra kararlar alınmıştır. 


Aynı tarihte Sivas'ta 27 Mayısta Edirne'de Sultan Selim Camii avlusunda birer miting yapılmıştır. 29 Mayısta Ankara hükümet meydanındaki miting de aynı amacı gütmüştür. Aynı tarihlerdeki gazetelerde (29 Mayıs 1919) “Milli heyecan” başlığı altında verilen haberler şunlardır: Kırşehir'de, Alanya'da, Konya'nın Çumra kazasının Küçük köyünde de toplantılar yapıldığı ve vatanı maddi ve manevi her suretle müdafaaya hazır oldukları ilan edilmektedir. 


30 Mayıs'ta ise yine İstanbul'da ikinci Sultanahmet mitinginde zamanın şöhretli hatipleri arasında Şüküfe Nihal hanımın da konuşması yer almıştır. Görüldüğü gibi Mayıs ayı özellikle İstanbul'da kadın ve erkek, bu işgallere karşı halkı direnmeye yöneltmişlerdir. Bu halk hareketleri üzerine Anadolu'dan bilgi edinmek isteyen Harbiye Nezaretine, Havza'dan M. Kemal şöyle bir cevap veriyor. “İstanbul'a çekilen telgrafların tamamen sine-i milletten feveran eden teessüratın birer mâkesi olduğunu arzeylerim. Bu heyecan memleketin en hücra köşesine kadar şamildir, umumidir” 


Bütün Türkiye'de mitingler bu tarihten sonra da yapılmıştır. 
12 Haziran'da, Niksar'da, 20 Haziran'da Isparta'da hükümet meydanında, 11 Temmuz'da Edirne'de, 4 Ekim'de Sivas'ta, yine Ekim başlarında Ankara hükümet meydanında, 28 Kasım'da Balıkesir'de, yılın en son mitingi ise, 10 Aralık'ta Kastamonu'da “Kız Muallim Mektebi” bahçesinde, Müdafai Hukuk Kadınlar Şubesinin hazırladığı toplantıdır. Alınan kararlar yine işgalleri protesto için İngiltere, İtalya kraliçelerine Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanlarının eşlerine telgraflar çekilmiştir. 


1920'de İstanbul'da Sultanahmet, Konya, Samsun, Maraş, Erzurum, Balıkesir ve Kastamonu'da da mitingler yapılmıştır: 


Şimdi bu mitinglerdeki nutuklardan bazı örnekler verelim: 
30 Mayıs 1919 Sultanahmet Mitingi: 


(100.000) kişi toplanmış ve konuşmalar arasında Şüküfe Nihal şöyle seslenmiştir: 


“Biz bu belalara, felaketlere niçin düştük biliyor musunuz? Sustuk da ondan haksızlıklara zulme karşı isyan etmedik süküt ettik. 'Tecavüzlere sesimizi çıkarmadık. Eğer biz seçme hakkına sahip olsaydık ve milletin sinesinden doğacak milli bir Meclisimiz ve itimadı kazanmış bir 


kabinemiz olsaydı biz bu günleri görmezdik”. 
Alınan karar ise aynen şöyledir: 


1) Türkler, Wilson prensiplerinin kendilerine ait olan 12. Maddesinin tam olarak tatbikini talep ederler. 


2) Pek çok esir milletlere istiklâl verilirken 650 seneden beri Anadolu'da saltanat ve istiklâle malik olan bir milletin esaret altına alınması adalete muvafık olamaz. Kendi azmimiz ile hakkımızı talepte son dereceye kadar israr edeceğiz. Biz Türk ekseriyeti haiz olan memleketlerin birliğine vaki olan tecavüzü âlemi medeniyet huzurunda protesto ediyoruz 


Diğer taraftan 16 Ocak 1920'de Konya'da toplanan hanımlara Çelebi Efendinin eşi Kevser Hanım başkanlık etmiş ve “Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti'nin Konya şubesini kurmuşlardır. 
İtilâf devletlerine gönderdikleri protesto metni şöyledir: 


“Bir çok milletlere eski hakları verilirken, altı buçuk asırdan fazla bir zaman hür ve müstakil yaşamış büyük bir milletin izzeti nefsini, haysiyetini kıracak derecede kararlar almasından çekinilmesini rica ederiz. 
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“Bir çok milletlere eski hakları verilirken, altı buçuk asırdan fazla bir zaman hür ve müstakil yaşamış büyük milletin izzeti nefsini, haysiyetini kıracak derecede kararlar almasından çekinilmesini rica ederiz. 


Aramızdaki gayrı Müslümlerin haklarını kendi haklarımız kadar muhterem ve muteber addeylediğimiz cihetle, azınlıkların hukuken korunması bahanesiyle hâkimiyeti, milli haysiyetimiz ihlâl edecek hükümleri kabul edemeyeceğimizi bildiririz. 


Türk ve Müslümanlarla meskün harpten evvelki hudut dahilinde Hilâfet makamı ve başkenti İstanbul olmak üzere “Müstakil bir Türkiye'nin bekasını ve Wilson prensiplerinin harfiyen tatbikini temin etmeyen herhangi bir sulhun asırların mağlup edemediği Türk milletine kabul ettirilmesi imkânsızdır.” 


Bu protestoya beşbin hanım adına, Kevser, Emine, Ferhunde ve diğer 21 hanım imza etmişlerdir. 


Bu mitinglerden çıkaracağımız sonuç şudur. Türkiye halkı 1919 
yılında işgallere karşı büyük bir tepki göstermiştir. Bunu mitinglerle açığa vurmuş, kadın ve erkek hatipler heyecanlı konuşmalarıyla toplanan halkı bu amaca yöneltmiştir. Bu durum Cumhuriyetimizin kuruluşunda demokratik oluşmanın en iyi örnekleridir. İstanbul'da bütün işgal kuvvetlerinin orada bulunmasına karşın, bu halk hareketi gösterileri cesaretle sürdürülmüştür. 


Türkiye'nin diğer yerlerinde de buna uyulması, hatta kadınların ayrıca toplantılar yaparak protesto yazılarını gerekli yerlere göndermeleri, milli hislerimizin en güzel örnekleridir. M. Kemal Atatürk bu halk hareketinin hem itici kuvveti, hem de birliği sağlayacak fikir ve eylemin öncüsü, önderi olmuştur. O, Erzurum kongresinin bittiği akşam 7-8 Ağustos 1919 Mazhar Müfit Kansu'ya hükümet şeklinin Cumhuriyet olacağını yazdırıyor. 


12 Ağustos 1919'da Paris “Le Temps” gazetesi muhabiri 
K Pasalty'ye de “Anadoluda Cumhuriyet ilan edeceğini” bildirmiştir. 


Demokratik kurullara bağlı olan Cumhuriyet rejimi ise, kadın ve erkeğin birlikteki gücü ile oluşmuştur. Ancak o zamanki yayınlar yeteri kadar ayrıntılı bilgi vermediğinden bu mitinglerde her konuşmanın ve protesto yazılarının metinlerini bulamıyoruz. Bir de asıl istenen, bu toplantılarda konuşmaları dinleyenlerin fikirleri ve duyguları nasıldır? 
Bu olaylar kamu oyunu ne suretle etkilemiştir? Bu sorular sosyal incelemelerin istediği cevapları yeteri kadar geniş verememektedir. Ancak bu ortamda halk ve aydın kişilerin belirli fikirler üzerinde milli duygularını birleştirmeleri ve eyleme geçmelerini sağlamıştır. Kurtuluş savaşında işgallere karşı sağ duyu Türk milletinde bazı ayrılmalara karşın, en olgun bir şekilde gelişmiş ve Türkiye için iyi bir sonuç alınabilmiştir. 


Bu mitinglerde bir çok hatipler konuşmuşlar ve halkın milli duygularını dile getirerek düşman işgaline karşı direnmeyi önermişlerdir. Erkek konuşmacılar arasındaki kadınlarımızın da yer alması o devrin sosyal yaşantısında büyük bir olay niteliğindedir. Onun için bu kadın hatiplerin konuşmalarını aynen koyuyorum. 


İstanbul mitinglerinde konuşan hanımlarımızın söylevleri:? 


19 Mayıs 1919 Pazartesi 
Fatih Mitingi 
Halide Edip Hanım: 


“Müslümanlar, Türkler ve Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, karanlık bir gece... Fakat insanın hayatında sabahı olmayan bir gece yoktur. Yarın, bu korkunç geceyi yırtıp muşâşâ bir sabah yaratacağız. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Işık geldiği vakit hayatı karşılayacak, karşılayabilecek insanlar hâlinde bulunalım. Millet iyi ve fena günler gördü. Günah dakikaları ve şanlı dakikalar yaşadı. 
Fakat kardeşler, bugün ufak günahlarımızın üzerine öyle bir âteşin kan akmıştır ki, bu kan bütün dünyanın günahını yıkayacak kadar 


Arıburun Kemal “Milli Mücadelede İstanbul Mitingleri” Ankara 1951. 


Bazı gazetelerle de karşılaştırma yapılmıştır. 
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temiz ve mebzuldü (Heyecan ve galeyan). O kan bizim vazifemizi tayin etti bize bir vazife bıraktı. 


Hanımlar, bugün elimizde top, tüfek denen alet yok, fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silâhımız var. Hak ve Allah var (Alkışlar). Tüfek ve top düşer, hak ve Allah bâkidir. Topun yüzüne tükürecek kadar evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına lâyık bir millet olduğumuzu, erkek, kadın, hatta çocuklarımıza kadar ispat ettik. 


Bugün memleketimiz taksim tehlikesi karşısında adım, adım, adeta kendi durumumuzdaki milletleri başımıza efendi yapmak istiyorlar. Bugün İzmir, yarın Konya, öbür gün İstanbul, sonra Müslüman dünyasının başı olan Türk susturulmuş olacaktır. Buna karşı ne silâhımız var, kurşun, top, bomba... Bir top bebeklerimizi öldürebilir. 
Bizim bundan da kavi silâhlarımız var, topun yüzüne tüküren milletlerin ruhu bizde de var. Sesimizi mutlak dünya işitecektir. İşitmek ve işittirmek için bugün kuvvetli ve metin bir millet hâlinde bulunmalıyız. Bugün Türkler arasında milli davaları hâlledinceye kadar nasıl kurun-ı vustada haftada üç gün Allah mütarekesi yapılırsa Allah mütarekesi aktedilmelidir. Arkadaşlar, Müslümanlar, Türkler, bugün buraya toplanan şu halk kütlesinin bir tek isteği var, o da en tabii haklarının kendisinden alınmamasıdır. İsteyeceğimiz basit, yüksek ve ulvi bir haktır. Bizim sözümüzü onlar dinlemeyebilirler, fakat biz padişahımızdan bize babalık etmesini rica ederiz. Biz erkeklerimizle beraber milletin kalbinden gelen en kuvvetli, en cesur, milleti ençok temsil edecek bir kabine isteriz. Padişahımıza halkın hissiyatını tebliğ eder ve deriz ki: İşte kara bir gün yaşıyoruz, bugün herkes susmuştur. Bugün Türk ve Müslüman padişahın etrafında toplanmıştır. 


Hanımlar, efendiler, bugün bunun beş bini kadar bir miting de yapmış olsak bir semeresini göremeyiz. Fakat yarın var, çocuklarımız var. Buradaki Türk, Müslüman âleminin kalbidir. Siz düştüğünüz zaman bir çok şeyler düşecektir. Kadınlar silâhsız ve zayıf, fakat 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kalbi gayet metindir. Bütün âlemi islam hep kardeşimizdir. Bundan dönen Türk kadını değildir. Yaşasın milletimiz.” S. 12-13. 


Fatih Mitingi 
19 Mayıs 1919 Pazartesi 
Meliha Hanım'ın nutku 


“İslamlar, bin tarihinden beri müzmin bir hastalığa tutulan sevgili vatanımız yüz seneden beri hâli ihtizarda yaşıyordu. Fakat bugün, ey Türk, satvet ve şevket ile yaşayan şark yıldızı sönmek üzeredir. 


Yedi asırdan beri payidar olan bu mukaddes binayı devletimiz gözlerimizin önünde yavaş yavaş çöktürüyor, fakat bu koca devlet yıkılırken öyle bir tarakka ile devrilmeli, öyle bir çatırdı ile devrilmelidir ki o metin ve rasin binanın çatırdısı cihanı sarsmalı, bütün insaniyeti titretmelidir. Bu enkaz altında yalnız bu milleti erkekleri değil, kadınları da ezilecektir. Hem onların nazik ve hassas vücutları bu müthiş felâket altında daha çok müteessir olacaktır. Hiç şüphesiz ki bütün felaketlerden sonra devletimizin ilk avaze-i inkırazı olan sevgili İzmir'imizin uğrunda mukaddes ve kıymettar vatanımıza feda olarak ölmek ulvi bir şeydir. 


Bütün felâketlere tahammül ederek yaşamak daha büyük bir fedakârlıktır. Evet, zihnimiz yalnız bir gaye ile meşgul olarak ona yetişmek için yalnız o gayeyi hedef ittihaz ederek yaşıyalım. Eğer lazımsa onun için ölelim. Biz işte aranızda bulunan bu gençler sevgili milletinin, mukaddes vatanının bir an yüzünün güldüğünü görmeyen doğduğu günden beri kan, alev, bulut, ölüm ve karanlık içinde yaşayan, vatanı için böyle bedbaht nesil, emin olunuz ki vatan ve millet refahının yalnız kelimelerini işiten ve onun her saadetin fevkinde olduğunu tasavvur eyleyen genç evlatlarınız senelerden beri çektikleri felaketlerden bıktılar. İşte yine bu kadar acılara tahammül edip bizim nail olamadığımız saadete bizden sonraki neslin nail olabilmesi için fedakârlık edip yaşamak istiyoruz. Evet, vatanımızı kur- 


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA TÜRK KADINI 17 


tarmak için yaşayacağız kuvvetli iman ediyoruz ki büyük Allahımıza sığınarak, cebir ile alınan bir hak elbette iade edilecektir.” 5. 16-17. 


Üsküdar Doğancılarda Yapılan Miting 
20 Mayıs 1919 Salı 


“Asri Kadınlar Cemiyeti” namına Sabahat Hanım'ın nutku 


“Ey muhterem talihsiz ahalimiz; dün muazzez Fatihimizin yüksek ve muhteşem minareleri altında ecdadımızın ruhlarında yükselen tekbirleri duyarak ve vaz'ı huşü ve hürmetle toplanan, ağlayan 50.000 


feryada bugün de yeni sesler, yeni âvazeler karışıyor. 


Biz tahayyül ettiğimiz asri kadın cemiyeti şahsiyeti mergubesinin de bu seslerini derinliklerinde gür ve kudretli bir hak olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü hepimiz aynı alemle, aynı kederle malülüz. 
Hepimiz gasp olunan bir hak karşısında yaşıyoruz. Fakat bugün en çok biz kadınlar, o anneler, kardeşler bedbaht memleketimizde sükün ve istirahatle yaşamak hakkını kazanmak için ailelerimizin kıymetli vücutlarını birer birer kaybederken bile bu kadar keder duymuyordu. 
Evet, vatanımızın halâsa kavuşması için o muhterem şehitleri veriyordu. Fakat şimdi ne oldu? Bütün bu fedakârlıklarda beklenen istenen hak da görünmüyor. Bunun için dökülen kanlara da hürmet edilmiyor. 
İşte hayatı ruhu Türk olan İzmir'i bugün Yunanlılar aldılar. Belki yarın da sinemizden bir şey, kalbimizden bir hayat koparır gibi birer birer Konya'mızı, Bursa'mızı hatta, evet, bütün güzellikleriyle nazarları celp 


eden çok sevgili İstanbul'umuzu da isteyecekler. 


O zaman bu hayatımıza zehirli tırnaklarını takıp her fırsatta bizi biraz daha ölüme yaklaştıran bu kahir kuvvetler karşısında yine böyle sükün ve tevekkül ile mi yaşayacağız. Ben buna hayır diyorum. Biz kadınlar bu hak cihadında en önde olacağız ve medeniyete riyalar söy- 


leyen varlıklara her zaman lânetler...lânetler...” 5. 21-22 
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20 Mayıs 1919 Salı 
Naciye Hanımın Nutku 


“Necip Türk ve Müslüman kardeşler; biz tarihin, belki arzın şahit olmadığı ihtilali bir inkılabın zavallı kara bahtlı yavruları bedbaht 


evlatlarıyız. 


Dört kanlı senenin matemli mersiyesini bile bize çok gören medeni insanlar son darbeleriyle can evimizi yaraladılar. 


Fakat bütün bir ekseriyeti hayata sahip olan islâmlar bu kadar haksız, bu kadar şeni bir tegallübün intikamının beşiklerden mezarlara kadar taşıyacaklardır. İzmir, mülkümüzün tarih hayatından, coğrafyasından silinemez. Çünkü, onda asırlarca yaşıyan Türk hatıraları, Türk abideleri, tamamıyla Türk zeybekleri, anaları var. Ona sahip olmak isteyenler bu canlı abideyi hakimiyetleri altında yaşatmazlar. 
Muhterem kardeşler, biz eğer vatanımızın, kanlı yaralarına bir insicam ve tesanütle sarılır, onun tedavisine kırılmaz bir azim dönmez bir sebatla koşarsak bütün bu yüksekliklerin manevrasında titreyen hak, adalet muzahirimiz olacaktır. Düşününüz, siz bu cidalde yalnız değilsiniz. Arkanızda yanık bağırlarıyla, yaşlı kederleriyle koşan, yetişen, kadınlar analarımız, kardeşleriniz, evlatlarınız var yaşasın millet ve bütün âlemi islâm.” S. 23-24 


Kadıköy Mitingi 
22 Mayıs 1919 Perşembe 
Halide Edip Hanımın nutku: 


“Müslümanlar, Türkler, müslüman ve Türk dünyası en siyah bir matemle dalgalanıyor. Bu günkü heyecan emin olunuz ki Müslüman âlemini bir dalga gibi sarsıyor... 

Biliniz ki, küçük görünen Türkiye ve Türkler müslüman dünyasının başıdır, kalbidir. Türklere indirilmek istenen darbe bütün müslüman dünyasının kafasını koparmak içindir. Emin olunuz ki, Harbi Umumi- de birçok müslüman düşmanlarımızla beraber kan döktük, Galiçya'da, 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Çanakkale'de, Irak'ta makamı Hilâfete karşı harp ederken onlar adalet 


için, beşeriyet için harp ettiler, öldüler. Emin olunuz aldandılar... 


Bugün aldanmıyalım. Hissedilen bir heyecan var. Bunu söndürmek için icad edilen yalancı haberlere inanmayalım. (İnanmıyoruz sadaları) Daha dün âlemi titreten Almanya, bugün başı önünde geziyor. 
Kendilerinin olmayan toprakları âleme tevzi etmek isteyenler, hakkın sedası önünde eğilecekler ve hakkı teslim edeceklerdir. Dostu Verizelos'a bir hediye veren Mösyö Klemanso'nun arkasında milletlerin hak ve adaleti için harbetmiş bir Fransız milleti vardır. Yunan parasıyla çıkan Fransız gazetelerinden bir kaçından maadası bütün bu hareketleri şayanı takbih buluyorlar. Türk milletini ve Türkiye'yi parçalamak isteyen Loyt Corc'un arkasında bir İngiliz milleti vardır. Klemanso, Loyt Corc'un ve bunlardan mürekkep olan dörtler meclisinin arkasından uyanacak, emin olunuz, büyük harpler vardır. 


Dün İstanbul'a gelmek isteyen bir Çarlık vardı. O Çarlığın yerinde bugün yeller esiyor. Niçin? Biz o Çarlığın nefesini Çanakkale'de boğduk. Burada devrilen yalnız Çarlık değildir. Adaletsizliktir. 


Bu adaletsizlik muvakkattir. Belki de biz adaletin geldiğini görmeyeceğiz. Fakat o gecikmeyecektir. Bütün adaletlerin üstünde bir adaleti ilâhi vardır ki o gelecek ve bütün milletleri sarsarak üzerinden geçecektir. 


Zinhar heyecanlarınızı unutmayınız. Yarın dünyanın son tarihi perdeleri oynandıktan sonra Türkler ne yaptı diye bize bakacaklardır. 
Ve bizi Çarlığı boğup adaleti kurtardığımızdan dolayı alkışlayacaklardır. Milletlerin üzerinde hâkim olan adalet, Türk milleti, nihayet senin de hakkını verecektir.” S. 35-36. 

Kadıköy Mitingi 
22 Mayıs 1919 Perşembe 


Münevver Saime Hanımın nutku: 


“Heyecanlarımız kanlarımız, söndürülse bile göğsümüzde milliyetten yapılmış bir kalp var ki, onda yabancının, bir düşmanın ne 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ihtirası ne korkusu yaşar. Onun semalarını kaplayacak ancak havayı istiklâldir. Ben kendimi hürriyeti gasp edilmiş bir milletin kızı tutarak istiklâlime nasıl yürüyeceğimi söyleyeceğim, bu beyanatım kollarımızı bağlamak isteyenler için dikkate şayan olmalı, oğlum bana “ben neyim”diye ilk sorduğu gün ona semalardan haykıran bir melek gibi “Büyük tarihli bir Türksün” diye hitap edeceğim, bunuda, bu ses onun ruhunda ne fırtınalar koparacak, ninnisini söylerken bu günleri yanık sesle ruhuna söyleyeceğim, ona büyük Türk ırkının şarkılarını terennüm edeceğim, kundağına mimarların yaptığı abideleri işleyeceğim, masallarda Fatihleri, Yavuzları anlatacağım. Mendilin- de, kitabında, cüzdanında, fesinde hep “İzmir” görecek, olurki ona babamdan kalan altın fatihalı kılıncı rafta sarılı duran bayrağı bir miras olarak vereceğim ve kulağına gizli bir vasiyet söyleyeceğim. 


İşte o günden itibaren galiplerin taktığı zincirler çözülmeye mahkümdur. Çünkü: o gün oğlumun kalbine ektiğim hürriyet çiçekleri açacak, kızıl isyan olarak taşacak, sulhü müebbet düşünenler bize indirilecek darbenin aksi sadası yarınki insanlığın sükünetini muhakkak ihlâl edecektir. Az söylemek çok iş görmek zamanı gelmiştir. Biz yalnız ağlıyoruz; ağlamakla kazanılacak, hıçkırıklarımızı işitecek kalp yok. Teşkilata, nihayet fiiliyata bağlamak lâzımdır.” S.34-35 


Bu konuşmasından sonra tevkif edilen Saime Hanım daha sonra Anadolu'ya kaçmış orduda görev yapmış “asker Saime” lâkabını almış ve İstiklâl madalyası kazanmıştır. 


Sultanahmet Mitingi 
23 Mayıs 1919 Cumartesi 
Halide Edip Hanımın nutku 
“Kardeşlerim, evlatlarım, 


Ruhu göklerde olan yedi yüz senelik şanlı tarihimiz bu minarelerden bugün Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. Bu tarihi meydanda, zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu, bizi seyrediyor. 
Dünyaların öbür ucuna at süren namağlup erlerin evlâtların önünde ben baş eğiyor ve yemin ediyorum: Ben Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. Bu gün de dünkü kadar kahraman ve talihsiz Türk milletinin anasıyım. Millet namına, ecdadımızın bizi seyreden ruhlarına yemin ediyorum. Bu gün kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi, eski cesaret ve çecaatini kaybetmemiştir. Yemin ediyorum ki, Osmanlı sancağına, tarihine hıyanet etmeyeceğim. Allaha, hakka, milletlerin ilahi hakkına dayanan Türk Milleti, bütün Müslüman ve Türk dünyasına ilan ediyorum. Davamızı ilan ediyorum... 


Türklere zalim diyenler öyle günah işliyorlar ki, tarihin karşısında onların günahlarını, bütün denizlerin bitmez tükenmez suları bile yıkayamayacaktır. 


Bugün karşınızda yükselen ses, Müslüman kardeşlerin sesidir. 
Esaret boyunduruğu can damarlarına geçmiş olan milletler bizim felaketimiz karşısında gür sesleriyle bağırıyorlar. Ben kardeş, müslüman dünyalarına sizin namınıza hitap ediyorum; davamız şudur: zaten elinden tutanları kalmayan, ellerini, bacaklarını kaybeden gazilerimiz, şehitlerimiz namına davamızı ilan ediyorum. Bu davam da Türkiye'nin hak ve istiklâlidir. Türk'lerin Türkiye'nin ebedi hakkına asla dokunamayacaklar, yarın hakkın mahkemei kübrası önünde zalimlerin hepsi mahkemeye çekilecek, onlara bizim kanlarımızı döktürdünüz diyecekler. İşte kardeşlerim, işte evlatlarım, davanızdan kaçmayınız. O gün size hak verecekler, bugün iki dostunuz vardır. 


Birisi kalbi, mabetleri bizimle beraber olan Müslüman dünyası, birisi zalimleri yakasından sürükleyecek hak sahibi büyük milletlerdir. 


Kardeşlerim, evlatlarım; Osmanlı toprağında böyle muazzam, böyle tarihi bir gün belki de daha idrak etmeyeceğiz. Evlatlarım, öyle bir gün olur da bir daha toplanamazsak, içimizde ölenler olursa, Türk'ün istiklâl bayrağıyla mezarı üzerine geliniz. 
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Eski tarihimizin, bu muazzam minarelerin bahşettiği tarihimizin en asil en terbiyeli vakarımızı asla unutmayacağız, yemin ediniz. 


(Vallahi sesleri.) 


Yedi yüz senelik minareler, mavi semalarıyla bize baktığı bu günlerde Osmanlı bayrağı, Osmanlı hakkı için can vermekten çekinmeyeceğinize yemin ediniz” (Vallahi... sesleri...) S. 43-44 


İkinci Sultan Ahmet Mitingi 
30 Mayıs 1919 Cuma 
Şüküfe Nihal Hanımın Nutku: 


“Ey sevgili İstanbul, güzel Vatanım: alil talihsiz toprağım; seni kayıp etmek korkusunun ruhuma yaptığı derin zehirnâk acıyı bilmem bununla kaçıncı defadır duyuyorum. Ve bu pek feci ıstırap içinde son ve ilahi bir ümitle Allah'a yalvarıyorum ki, bu elemler artık senin için duyduğum acıların en sonuncusu, fakat sana ebedi malikiyetimizin ilk müjdecisi olsun, Muazzez memleket, sen uzaktan uzağa duyulan güzelliğin, şiirin, letâfetinle seni hiç görmeyen bu çocuk kalbi üzerinde ne füsunkâr bir tesir bırakmıştım. Sen benim için geniş efsanevi bir mevzu olmuştun. Ufak tefek tasavvurların yardımıyla muhayyelimin yarattığı bu müstesna beldenin fevkalarzı haşmet ve letâfetini, seni görmeyen birçok zavallılara, çılgın ateşin hikâyelerimle temin ederek muhitimde sana karşı derin emeller, iştiyaklar uyandırıyordum. Bu çılgın aşkıma isyan ettiği dakikalarda kaç defa hülyalarımın vefasız izlerine kapılarak, lacivert boşluklara atılmak, beyaz köpüklerden bir istinat, bir vefa umarak yeşil sahillerini kucaklamak için çırpınmıştım. 
Aziz toprak, bilmiyordum ki; senin en asil çocukların böyle hicranınla ağlarken bütün alem de sana haris, tamahkâr gözlerini dikmiş, belki asırlardan beri seni bizden ayırmak için uğraşıyorlar. Ufuklarının arkasında beni senden ayırmak için muzlim, korkunç pençelerin uzandığını hiç bilmiyordum. Saadet ne kadar sürdü? Pek, pek az... İşte, senelerden beri seni kayıp etmek tehlikeleri karşısında kaçıncı defadır ki çırpınıyorum, titriyorum. Ben şimdi kutsi harebelerde yalnız mersiyelerine ağlayan “Danyal” gibi mabetlerimizin hazin enkazı üzerinde 


ateşli göz yaşlarımla matemlerimi kaydediyorum. 


Yarabbi; gündüzlerin manidar ayanından, gecelerin vahşi sükütundan ürküyorum; ufuklar simsiyah! Bu sükün ve zulmet arkasında mukadderatımızı çizen meşum ellerin hazırlandığı yıldırım senin ya- 


ralı kalbin üzerinde bugün feci bir tarraka ile patlamasın!.. 


Aziz vatan, beşiğimiz sendin, mezarımız yine sen olacaksın. İşte ben sabit en ilâhi bir iştiyakla öndeyim; o meşum günü görürsem hodgam ve sefil ellerde son ve müthiş intikamı alacağım. O zaman şad ev sakin bir ruhla serin yeşil kalbinde müebbeden uzanarak eczalarım yine sana karışırken beni artık sefil beşerin hiçbir kuvveti senden ayırmayacak. Mezarımızın üstünde yetişen çiçeklerde gizlenen ruhum öksüz ve hazin kuşlarına bu ulvi macerayı fısıldarken önümüzden geçen yabancıların muzlim varlıkları bu gizli, ruhani müşafehenin ulviyetinden sarsılacak, senin kalbinden cebren ayırmak istedikleri vefakâr çocuklarından birinin sana ebediyen ağlayan mezarı karşısında onlar, her zaman bu memleketin gasıbı olduklarını anlayarak titreyecekler, ürperecekler, ruhum onların bu zelil idraki karşısında memnun ve şad göklere yükselirken Allah'tan sevgili çocuğunu yine sana kavuşturmak için dua edeceğim.” 

Sonunda şöyle sesleniyor Şüküfe Nihal hanım. 

“Biz bu belalara, felaketlere niçin düştük biliyor musunuz? Sustuk da ondan, haksızlıklara zulme karşı isyan etmedik, sukut ettik. 
Tecavüzlere sesimizi çıkarmadık. Eğer bir seçme hakkına sahip olsay- 


dık ve milletin sinesinden doğacak milli bir Meclisimiz ve bu itimadı 


kazanmış bir kabinemiz olsaydı biz bu günleri görmezdik.” S. 50-52. 
Yüzbin kişinin toplandığı bu mitingte alınan karar şöyledir. 


Türkler, Wilson prensiplerinin kendilerine ait olan 12. Madde- 


nin tam olarak tatbikini talep ederler. 
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Pek çok esir milletlere istiklâl verilirken 950 seneden beri Anadolu'da saltanat ve istiklâle malik olan bir milletin esaret altına alınması adalete muvafık olamaz. Kendi azmi ile hakkımızı talepte son dereceye kadar ısrar edeceğiz. Biz Türk ekseriyeti haiz olan memleketlerin birliğine vaki olan tecavüzü medeni âlem huzurunda protesto ediyoruz. 


Sultan Ahmet Mitingi 
(İstanbul Türkdür ve Türk Kalacaktır.) 
13 Ocak 1920 Salı 
Muallimler Cemiyeti Reisi Nakiye Hanımın nutku: 


“Ey İslam, ey altı asırlık muazzam tarihi mefahirle dolu büyük bir imparatorluğun, büyük camileri önünde toplanan ihtiyar, genç, kadın, ev çocukları! Bugün büyük bir felaketi milliye karşısında azim ve imanla dolu Türk kadınlığının bir ferdi sıfatıyla huzurunuza geliyorum. Kardeşler sabrımız istihfaf ediliyor. Vekarımız istihkâr olunuyor. 
En sarih hakkımız alınabilir zannediliyor. Türkler; hakka tecavüz etmez, fakat hakkına da tecavüz ettirmez bir millet olduğunu anlatmak lazımdır. 14 aydır bekliyoruz. Bu uzun intizar anında efkârı umumiyelerinde lehimize cereyan hâsıl olan milletlere duyunu şükranı ifa etmekle beraber, sair milletlerin hakkımızda bu kadar kahirane davranacaklarını, ta can evimizden vuracaklarını hiç zannetmiyorduk. İslam âleminin binlerce sene kalbinde sevgisini yaşattığı ana vatanı olan Anadolu'nun üstünde elem, iftirak bulutları uçuyor, İzmir'i, İstanbul'u idari ve siyasi noktai nazardan vermek bizim için kabil değildir. Kadın âlemi bu sevgisini İstanbul'un kapılarında, Çanakkale muharebelerin- de evladının sinelerinden siperler teşkil etmekle ispat etti. 


Efendiler, size memleketin bir kadını sıfatıyla hitap ediyorum. 
Fatih'in Selim'in, Süleyman'ın mezarını, ecdadının ebedi abideleri olan camileri, türbeleri bırakıp çıkacak içinizde bir erkek var mıdır? 
Ben tasavvur etmiyorum. Çıkmayacaksınız, bırakmayacaksınız. Biz de daima sizinle beraber olacağız, yanınızdan, önünüzden ayrılmayacağız. Hayatından ziyade sevdiği evladını vatan sevgisine feda eden kadınlarımızın can ile sevdiği İstanbul'a canını feda edeceğine elbette inanırsınız. Beş asırdan beri Saltanat ve Hilâfeti Osmaniye bütün âlemi islamı himaye İstanbul'dan ifa ve icra edilmiştir. Bugün bütün kürrei arz üzerinde milyonlarca Müslüman âlemini kendine raptedecek Osmanlı hilâfetinden başak bir şevket olmadığı gibi İstanbul'dan başka da bir makarrı Hilâfet olmayacaktır. Haktan başka bir kuvvet tasavvur etmeyen bizler Allah'ın lütuf ve himayesine istinat ederek davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer Avrupa zaman zaman dost ve müttefik addettiği tarihine düveli muazzamadan olduğunu kabul ve kayıt ettiği Türklerin son zamanlarda duçar oldukları elim felaketleri kâfi addetmeyerek sabır ve tahammüllerini ölçmek isteyecekse Türkler de tahammülleri üzerinde ölçülebilecek mesafe kalmadığını ispat edecektir. Önümüzde açık iki yol var; biri, tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi de kapayıp ebediyete götürmektir.” S. 62-63 


Kastamonu'da Hanımların Mitingleri 
10 Aralık 1919-15 Ocak 1920 


“Müdafai Hukuk Kadınlar” cemiyetinin tertip ettiği Kız Muallim mektebinin bahçesindeki bu mitinglerde köylü kentli birçok kadın bir araya gelmişler ve konuşmalar yapmışlardır bu toplantılarda, Mondros mütarekesinden beri yurdumuzun işgaline karşı halkın tepkisi dile getirilmiştir. Türk yurdunun bu yabancı işgalciler tarafından boşaltılmasını insan hakları bakımından zorunlu olduğu üzerinde çok hassasiyetle durulmuş ve dinleyenleri heyecana getirmiştir. Bunu kamuoyuna duyurmak için de Osmanlı Padişahına, Sadrazama, bu büyük haksızlıkların tamiri için mümkün olan her türlü vasıtaya başvurulması istenmektedir. Aynı zamanda yabancı devletlere protesto telgrafları çekilmiştir. Bunu izleyen 15 Ocak 1920 tarihindeki miting ise, İngiliz Başbakanı Loyt Corc'un İstanbul ve Boğazlar üzerinde yayınlanan sözleri üzerine yapılmış ve hanımların konuşmalarında bu yabancı hakimiyeti iddiaları Türk Milleti adına red edilmiştir. Bu toplantıdan sonra Antalya'daki İtalyan temsilcisi eli ile protesto telgrafları İngiltere, İtalya kraliçelerine ve Amerika, Fransa Cumhurbaşkanları- 


nın eşlerine gönderilmiştir. 
Sayın Madam Wilson'a 


Biz Kastamonulu Müslüman kadınlar bugün yaptığımız büyük mitingde bu telgrafla insanlık dünyasının hürriyeti ve adaleti uğrunda savaşa giren ve bunu gerçekleştirdiğini yüzlerce def'a ilan eyleyen Amerikalıların büyük ve asil anneleri soylu kişiliğinize sevgili vatanımızın ve haksızlığa uğramış milletimizin elemlerini duyurmaya karar 


verdik. 


Pek insani ve haklı olan bu müracaatımızın asil yüreğinizde ve 


bütün Amerika kadınları arasında değer bulacağını ümit etmekteyiz. 


Sayın Madam; vatanımızı gezen, milletimizi gören arkadaşlarınızın da itiraf edeceği gibi, biz Müslüman ve Türklerin büyük anası, öz vatanı ne haldedir bilir misiniz? Mütareke'nin yapıldığından beri her gün birer suretle bizi ezen facia ve olaylar o kadar çoktur ki, insanlık duygusuyla çarpan hiç bir yüreğin bu duruma ilgisiz kalmasına imkân yoktur. 


İzmirimizde acımasız Yunanlıların süngüleriyle boğazlanan yüzbinlerce çocuğumuzdan başka bu acımasız milletin idaresinden hem de medeni olduğunu ileri süren Avrupa'nın gözleri önünde yapılan zulümlerden kaçarak yurdunu, varlığını, mutluluk ve refahını terk eden yüzbinlerce kadın, erkek, öksüz yetim dindaşlarımız karlar, buzlar altında can vermekte, bu cinayetlerin onarılmasını, milletlerden beklerken, sevgili Adana'mız, öz yurdumuz güzel Antalya'mız her türlü hak ve adalet kayıtları dışında işgal edilmiş, en son Türk olan Ayıntab, Maraş ve Urfa da aynı sonuca Fransızlar tarafından uğratılmış orada Türk ve müslüman olmaktan başka suçu olmayan dindaşlarımız baskı 


altına alınmıştır. 
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Elemimiz, üzüntümüz o kadar büyüktür ki ağlayan vatanın iniltilerini ızdırap ve umutsuzlukla dinlemektense erkeklerimizle bir safta istiklâlimizi savunma uğrunda can vermeyi göze aldık. 


Sayın Madam; milleti adına on iki maddelik ilkesi ile tarih ve bütün dünya huzurunda milliyet ve dinlerin hukukunu ilan eden sayın eşinizin taahhütleri ne oldu? Hakkın sesi hırsın gürültüleriyle boğuldu mu? 


Sizler galipsiniz, güçlüsünüz, fakat biz hak istiyor ve Sayın Wilson'un dünya önünde uygulanacağına söz verdiği ilkelerin yerine getirilmesini istiyoruz. 


Sevgili Anadolu'yu yeni bir kan deryasına boyamadan, binlerce saçı bitmedik yavruyu yetim bırakmadan insaniyet ve milliyet hakkımızın sağlanmasına yardımcı ve destekçi olmanız dileklerimizle, muzdarip ve kederli saygılarımızı ekleyerek sunuyoruz, Sayın Madam. 


Sayın Madam Pioncare (Tuankare) 


Biz Kastamonu'nun Müslüman kadınları bugün yaptığımız büyük mitingte bu telgrafla soylu kişiliğinize milletimizin üzüntülerini, vatanımızın elemlerini duyurmaya karar verdik. 


Sayın Madam cihanın adaleti, insaniyetin refah ve mutluluğu uğrunda savaşan soylu milletimiz tarih ve cihan önünde milletlerin hakkını, insanlığın ızdıraplarını dindirmeyi vaad ve ilan etmiş olduğu hâlde, Mütareke'den beri biz Türklerin karşılaştığı zulüm ve sevgili vatanımızın uğradığı haksızlıklar önünde insanlık vicdani hiç ıztırap duymadı mı? Asil ve soylu milletimiz tarihçi ve gezginlerin itiraflarıyla ortada ve tarihi dostunuz biz Türklerin ve Türk vatanının acıları elemleri o denli büyüktür ki, yüreği insanlığın adaleti duygularıyla çarpan her kişinin elemlerimize katılmaması imkânsızdır. Mütareke'den beri Türk ve Müslüman olan Antalya, Adana birer suretle işgal edilmiş ve en sonunda acımasız Yunan kuvvetlerinin sevgili İzmirimize girmesi- ne ve orada yüzbinlerce dindaşımızın süngüden geçmesine ve kadınlıgın temiz ve saf varlığının ayaklar altında ezilmesine göz yumulmuştur. 
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Yunanlıların vahşetinden kaçan yüzbinlerce kadın, saçı bitmedik yavru ve yetim mevsimin öldürücü soğuğunun fırtınalarında kahrolup can vermişlerdir. İlk karşılıklı yardım anlaşmasını Avrupa'da Fransa'yla yapmış olduğu tarihin şahitliği ile sabit ve her aydın Türk'ün dilinizi kendi dili gibi konuşması ve bu suretle Fransız milletinin ahlak, edebiyat ve kültürünü benimsemiş olduğu inkâr edilemez olan biz Türklerin, bu sonsuz elemlerine ve acılarına Fransız yüreklerinde yer bulunacağını umut eder milletimiz, bu defa da insaf ve adaletine umudumuzu bağladığımız Fransızlar tarafından sevgili Ayıntab, Urfa ve Maraş'ın işgal edildiğini işitmekle elemlere uğradığı, hayretler içinde kaldı. 


Sayın Madam, Cihanın önünde devlet adamlarınızın ilan ettiği adalet ve milliyet hukuk ilkelerinin bir kez daha teyidini istiyoruz. 
Sevgili vatan ve milletimizin süregelen felaketleri karşısında daima 


sızlayan kalplerimizden kopan karar budur. 


İnsaniyet hakkı, adalet şerefi gözleri hırs ateşiyle bulunan politikacıların ellerinde heder olacaksa, esaretle yaşamaktansa erkeklerimizle bir safta yiğitçe ölmeyi ve haksızlıklara tarihin lanetlerini bırakmaya karar verdik. Büyük milletimize bağladığımız umudu soylu yüreğinize arz ediyoruz. İnsanlık hukukunu çiğneyen, cihan önünde verdikleri sözden cayan galipler için gerekirse sevgili yurdumuzu namus kanıyla yıkamak da bize düşer. Dileğimiz milli hakkımızın ve Türk olan vatanımızın kurtuluşudur. Pek haklı ve insani olduğuna inandığımız bu dileğimiz soylu yüreğinizde karşılık bula- 


cağını umud eder, saygılarımızı sunarız. 


Bu suretle Türk Kadınlarının milli duyguları ve Yurdumuzun bağımsızlığa kavuşması yolundaki bu gösteriler halk hareketi olarak Kurtuluş Savaşında önemli bir yer tutmaktadır. 


Cemiyet başkanı Zekiye Hanımın mitingdeki konuşması: 


“Kardeşler, hemşireler, 
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Daha bir sene evvel kırmızı rengi ile başımızda dalgalanan bu ulu sancağımızı görüyorsunuz ki, siyahlara matemlere büründü. 
Muharebe meydanları vatan ve din uğrunda yüzbinlerce evladımızı gömdükten sonra haktan bahseden Avrupalıların bir seneden beri başımıza açmadıkları felaket kalmadı. Haktan en çok bahsedenler haksızlığın en büyüğünü yaptılar. Daha dün bizim gibi refah ve saadeti evi barkı olan İzmir'deki dindaşlarımız beyaz saçlı kadınlarımız, kundaktaki yavrularımız Yunanlıların süngüsünden geçti. Her tarafı yüksek minarelerinden beş vakitte ismi velâlullah bağırılan Adana'mız, Antalya'mız en nihayet güzel Antep, Maraş, Urfa'mız elimizden alınmak 


isteniyor. 


Hanımlar... büyük felaketimiz önünde evlatlarımızın kardeşlerimizin kanı ile suladığımız vatanımızın işgaline kardeşlerimizin felaketine susacak mıyız? Hayır hanımefendiler. Mağlubuz, silahımız yok. 
Fakat göğsümüzde imanımız bütün dünyayı halkeden Allah'ımız var. 
İşte biz de imanımıza Allah'ımıza istinaden haksızlara haksızlıklarını 


yüzlerine vurur ve cihan huzurunda ilan ettikleri adaleti talep ederiz. 


Hanımlar... dünyayı kanlara boğan, insanları tavuklar gibi bogazlayan erkeklere müracaat edecek değiliz. Bizim gibi şefkatle merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz itilaf devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanlarımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta dinimiz ve istiklâlimiz için haksız, zalimlere tarihin lânetleri- 


ni terk ederek şehametle öleceğiz.” (Kastamonu Gazetesi). 


Görüldüğü gibi 1919-20 yılları Türkiye'de düşman işgallerine karşı halk tarafından direnme hareketi bu devir tarihimizin en ilgi çekici bir yönüdür. Bir taraftan bölgelerde Kuvayı Milliyenin silahlı karşı koymaları diğer taraftan da Türk halkının kadınlı erkekli mitingler yolu ile gösterilerde bulunması milli şuurun örgütlenmesinin örnekleridir. 
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Ben burada kadınlarımızın bu konudaki hareketlerinden bazı belgeler vermek istedim. Çünkü bu tarihlerde Türkiye'de kadının kanunlar yönünden bir hakkı tanınmış değildi. Fakat kadın ve erkek varlığının öz yurdu idi Türkiye. Bu bakımdan evini istila eden düşmana karşı elbette hareketsiz kalamazdı Türk kadını. İşte bu mitinglerde Türk milletinin hislerine tercüman olmuş ve daha esaslı 


örgütlenmeye yol açmıştır. 


Sivas Valisi Reşit Paşanın direktifi ile eşi Melek hanımın kur- 


duğu cemiyet şu adı taşımaktadır. 
c) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi “Türk İnkılap Tarihi” Enstitü- 


sünün arşivinde bulunan belgeler ve o zaman yayınlanmış gazetelerde, kadınlarımızın da vatanın savunulması için cemiyetler kurdukla- 


rı, fikirlerini ve seslerini duyurduklarına ait yazılar vardır. 


M. K. Atatürk 28 Mayıs 1919'da Milli örgüt kurulmasını ve düşman işgalini protesto edecek fikir ve eylemlerin yapılmasını 


önermişti ve bunu bir bildiri ile Türkiye'ye yaymıştı. 


O zamanın sosyal şartları içinde Türk Kadını aynı cemiyette erkeklerle beraber çalışamazdı. El emeği ve gücü ile memleket ekonomisine daima katkısı olmuş ise de, Türk kadının son yıllarda isteği eğitim ve öğretim yeteneklerinden faydalanmak ve kapalı hayattan çıkabilmekti. 


Öğrenim, gerek resmi kız okullarında gerekse özel derslerle yetişmiş kadınlarımıza eğitim olanağı sağlamış bulunuyordu. Bu devrede öğretmenlik başlıca resmi bir görevdi. 1919 yılına kadar kadınlarımızın kurduğu cemiyetler daha çok yardım konularıyla ilgilidir. 

Halbuki, daha öncede işaret ettiğim gibi 1919 yılı milletçe iş- 


gale karşı direnmeğe, örgütlenmeye mecbur olduğumuz bir devirdir. 
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İşte Türk kadını fikri varlığı Sivas'ta “Anadolu Kadınları Müdafaa-i 


Vatan Cemiyeti” kurmakla göstermiş oluyor. 


Bu cemiyetin kuruluşunu “İrade-i Milliye” Gazetesi 8.X1.1335 (1919) Pazartesi günkü 15 numaralı nüshasının 3. Sahifesinde şöyle 


ilan ediyor: 
“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 


Sivas Hanımları geçen Cuma günü (5.X1.1919) Numüne Kız Mektebinde toplanarak memleketin bütünlüğünü ve istiklâlini müdafaa uğrunda bütün Anadolu'nun birliği için çalışmak üzere bir Ce- 


miyet kurmuşlardır. 


İstanbul Hükümetine, İtilâf Devletleri temsilcilerine çektikleri 


telgraflarla vatanlarının uğradığı tehlikeyi protesto etmişlerdir. 


Hanımlarımızın memleket endişesi etrafında, erkekleri ve kardeşleriyle el ele ve sonuna kadar çalışmaya azmettiklerini gösteren bu vatanperver teşebbüs, hususiyle, nutuklarında ve telgraflarında gösterdikleri metin ciddi ve müstesna fedakârlık hisleri, her türlü şitayişlerin üstünde bir his ve heyecan ile telâkki edilmiştir. Medeniyet âleminde, Anadolu'nun bu muhterem ve azimkâr heyecanlı seslerini Türk Milletinin daima yaşayacağına en büyük delil olarak 


kabul olunacaktır.* 


“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” adı ile (1335- 1919) kurulan cemiyetin 11 maddelik bir yönetmeliği küçük boyda bir broşür hâlinde basılmıştır. Ayrıca mühürlü küçük kâğıtlar da bu 


cemiyete giriş belgesi olarak hazırlanmıştır. 


İmtiyaz sahibi ve Mesul Müdürü Selâhaddin beyin idaresinde 14 Eylül 
1335 (1919) Pazar günü birinci numarası yayına başlayan “İrade-i Milliye” Gazetesinin haftada iki defa çıkacağı ilan edilmiştir. Nüshası yüz paradır. 
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Bu cemiyetin yönetmeliği şu esasları kapsamaktadır: 


Merkezi Sivas'ta kurulmuş olan bu cemiyetin Anadolu'nun icabeden yerlerinde birer şubesi bulunacaktır. Amaç Mondros mütarekesi imza edildiği vakit Osmanlı Devleti'nin elinde kalan ve çoğunluğu Müslümanların teşkil ettiği bu bölgeler bir bütün olup birbirinden ayrılmaz. Burada yaşayan halk birbirine karşı fedakâr, ırk ve sosyal durumlarına olduğu gibi bölgelerin şartlarına göre de yaşantılarına saygılı kadın ve erkekler kardeş hisleriyle birbirleri- ne bağlıdırlar. Her türlü işgal ve içişlerine karışmanın ve özellikle Rumluk ve Ermenilik teşkili amacıyla olan davranışların, cemiyet tamamen karşısındadır. Bu nedenle cemiyet buna karşı gelerek gerekli olan her şeye baş vuracaktır. Bu vatandaşlarımızın Osmanlı egemenliğini ve İslam hukukunu bozacak bir olaya kendileri tarafından sebebiyet verilmedikçe, onların her türlü hukukuna ve dini inanış ve ananelerine İslam kadınları riayet edecektir. Fakat millet ve vatanımız zararını mucip olacak her teşebbüsü red ile erkeklerimizle beraber bütün varlığımızla müdafaa olunacaktır, diye esas maddeler yazıldıktan sonra cemiyetin faal ve tabi üyeleri olduğu belirtilmektedir. Bu kutsal amaca erişmek için bütün İslam hemşirelerimiz birlik olarak çalışacağız dendikten sonra, yalnız işgal altında bulunanların bu istekleri serbest olarak kullanamayacaklarından şimdilik özürlü görüleceklerdir. 


Cemiyetin örgütü ve ödevleri üzerine, yönetmelikte esaslar konmuştur. Yönetim Kurulu kongre tarafından seçilen on altı kişidir. Bunlar kendi aralarında gizli oyla bir başkan, bir ikinci başkan ve birde sekreter seçerler. Sekreter Cemiyetin işlerinden sorumludur. 
Yönetim kurulunda bir de veznedar bulunur. Ödevler ise şöyle sıralanmıştır. Yönetim kurulu on beş günde bir toplanarak cemiyetin işleriyle uğraşır. 


Başkan veya sekreter lüzum görürse daha sık toplanabilirler. 
Özürsüz olarak üç defa toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yenisi seçilir. Cemiyetin bütün yazılarında başkan, ikinci 


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA TÜRK KADINI 33 


başkan veya diğer bir üye ile sekreterin imzaları bulunur. Cemiyetin hükümete karşı sorumlu kişileri de bunlardır. 


Cemiyetin para işleri yönetim kurulu kararıyla ve sekreterin imzasıyla yapılır. Bütün yönetim kurulu üyeleri tabbii üye kaydı- ya yükümlüdür. Cemiyetin hesaplarını yürüten kasa heyeti yönetim kuruluna karşı sorumlu olduğu; hepsi birden kongre heyetine karşı sorumludur. Kongre davet üzerine üç ayda bir toplanarak cemiyet işlerini denetler. Cemiyet maaşlı memurlar da alabilir. Kongre kararıyla bu yönetmelikte istenilen değişiklikler yapılabilir. 


Esaslarını özetlediğim bu yönetmeliğin birkaç maddesini aynen 


okuyalım: 


“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Nizamnamesi 
1335 (1919). 


Madde 1— Merkezi Sivas'ta olmak ve bütün Anadolu'nun icap eden mahallelerinde birer müstakil şubeleri bulunmak üzere “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” namıyla bir cemiyet teşekkül etmiştir. 


Madde 2- Devleti aliey-i Osmaniye ile Düvel-i İtiâfiye arasında mün'akit müterekenamenin imza olunduğu 30.X.1935 tarihinde elimizde kalan ve her noktasında ekseriyeti islâmlar teşkil eden aksay-i Memalik-i Osmaniye yekdiğerinden ve camia-i Osmaniyeden gayrı kabil-i tecezzi ve infikâk bir kültür. Bilcümle anasırı İslamiye yek digerine karşı hürmeti mütekabile ve his fedakâriyle meşhün vaziyeti ırkiye ve iştimaiye ve şerait-i muhitiyelerine riayetkâr kadın ve erkek- 


lerden mürekkep hakiki kardeşlerdir. 


Madde 3— Her türlü işgal ve müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf harekâtın reddi hususlarında Cemiyetimiz mukavemet ve müdafaa için lazım gelen her şeye tevessül edecektir. Gayrı müslim vatandaşlarımızın hâkimiyeti Osmaniye ve Hukuku İslamiyemizi haleldar edecek bir vak'aya, kendileri tarafından 


sebebiyet verilmedikçe, hukuku tâbiyetlerine ve muktezatı diniye ve 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an'anatı milliyelerine İslam kadınları daima riayetkâr kalacaktır. Fakat millet ve vatanımızın zararını mucip her teşebbüsü red ile erkeklerimizle beraber ve bütün varlığımızla müdafaa olunacaktır. 


Madde 4- Cemiyetimiz azay-ı faâle ve tabiiyeden müteşekkildir. Bütün İslam Hanımları azay-i tabiiyesindendirler. Bu mukaddes gayemizin temini için bilcümle İslam hemşirelerimiz müttehiden çalışacaklardır. Yalnız tahtı işgalde bulunup arzularını bilfiil istimâl ve serbest izhar edemeyen hemşirelerimiz şimdilik mazur görülecektir.” 


Bundan sonraki S'ten 11. maddeye kadar teşkilat ve vazifeler kaydedilmiştir. 


Bu yönetmeliğe göre kurulan Cemiyetin ilk toplantısında Melek Reşit Hanımın nutku dinlenmiş. Kongrece seçim yapılarak Yönetim 


Kurulu çalışmalarına başlamıştır. 


Nutuk, memleketin işgal altındaki durumunu açıkladıktan sonra, bundan kurtulmak için “gücümüzün yettiği kadar çalışmak ve bu hâldeki feryat ve figanımızı bütün medeniyet dünyasına duyurmak ve her türlü fedakârlığı yaparak bu uğurda malımızı, canımızı fedâ etmek için müzakerede bulunmak; İzmir'in işgalinden de söz eden ve memleketin diğer taraflarındaki acıklı durumu dile getiren hatip, insanlık namına büyük bir utanç olan bu hâlin ortadan kalkması ve memleketin bütünü ile muhafazası için ne lazım gelirse kanımızla, canımızla yapmak ve bu mazlum sesimizi gereken yerlere işittirmek üzere burada “Kadınlar Müdafaa-i Vatan” cemiyetini kurduk. Memleketimizin geleceği tamamen anlaşılıncaya kadar, yani hayırlı bir sulh imza edilinceye kadar bu Cemiyet devam edecektir.” Diye nutkunu bitirdikten sonra, Cemiyetin yönetmeliğinin okunacağı ve 16 kişilik yönetim kurulunun gizli oyla seçileceği bildiriliyor. Başkan bu Kurula gençlerin de seçilmesini önerirken özellikle haklarımızı koruyacak güçte olanların bu kuruluşlarda çalışmasını istiyor. 


İşte bu Cemiyet, çalışmalarına başlayınca, bir taraftan memleket içinde şubeler kuruluyor ve bunlar Sivas'a bildiriliyor, diğer taraftan da 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“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” 


ile yazışmalar yapılıyor. 


Fakat asıl önemli olan çeşitli olaylar dolayısıyla İtilâf Devletlerine gönderilen protestolardır. Anadolu Ajansı daima haberler gönderiyor ve Sivas merkezine yeni kurulan cemiyetleri de bildiriyor. O zamanki gazeteler de, seyrek de olsa, bu cemiyetlerin çalışmalarına yer 


veriyorlardı. 
Şimdi bu belgelerden birkaçının üzerinde duralım. 


Sivas'ta kurulan bu Cemiyetin, yönetmeliğinin gönderildiği yerlerde şubeler kuruldukça birer yazı ile başkanları tarafından haber veriliyor 1336-(1920). 


Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetine gerek doğrudan doğruya gerekse Ankara Heyeti Temsiliyesi aracılığı bazen de kumandanların bildirmesiyle şu yerlerde aynı ad ile Kadınlar Cemiyeti kurulmuştur. Amasya (Asiye Remzi) Kayseri (Seyyide) Niğde (Feride) Erzincan (Ayşe) Burdur (Fitnat) Pınar Hisar (Refia) Kangal (Ulviye). Bu saydığım yerlerdeki cemiyetler Sivas Merkezine sürekli olarak bilgi veriyorlar ve böylece de iş birliği hâlinde oldukları anlaşılıyor. Ayrıca Sivas örnek gösterilerek diğer yerlerde de kurulmasını sağlamak için Heyeti Temsiliye namına M. Kemal, yazıları ile telkinlerde bulunuyor. Örneğin 14.1.1920 (1336), Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığına Sivas Kadınlarının kurduğu Cemiyeti örnek göstererek orada da kurulması isteniyor: “Hanımlarımızın da Milli ve vatani menfaatlerimiz ile şiddetle ilgili olduklarını bu suretle ispat etmeleri, bütün cihan karşısında ve bilhassa Avrupa'da bazı muhalif olan kamuoyunda Türklerin asil bir zihniyete mâlik ve ileride her türlü ilerleme ve kuvveti ve kabiliyetini haiz olduğuna inanılacağı 


Heyeti Temsiliyece çok takdir edilmiştir.” Deniyor. 


Tütenk, Ahmet Akif, Milli Mücadelede Denizli 1949. İzmir S. 75. 
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Esasen Heyeti Temsiliye hemen her yer için bu konuda telkinde 


bulunmuştur. 


Kastamonu'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Hanımlar şubesinin yönetim kurulunu teşkil eden üyelerin kimlikleri yazılmıştır. Cemiyetin genel sekreteri sıhhat müdürü Dr. Ferruh Niyazi beyin eşi Saime (Ayoğlu) hanımdır. Kendisi o günleri şöyle anlatmaktadır: 


“Mahalle mahalle geziyor, milli davanın önemini konferanslar, müsamereler, mevlitler, mitingler ile anlatıyor ve toplanan yardımları cephelere ulaştırıyorduk. Bu arada yabancı devlet reislerinin eşlerine protesto telgrafları göndererek Türk milleti hakkında reva görülen haksızlıkları belirtiyorduk. 


Saime Ayoğlu'nun bir telgrafı ise şöyledir: 


“Türk milletinin kadınlı erkekli, savaşlarda can vermeyi asla düşünmeyeceğini, eğer silâh ve cephanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa, düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve gerekirse toprağın üstünde şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında kahramanca 


yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz.” 


Daha önce de belirttiğim gibi bu cemiyetin çalışmaları arasında üzerinde durulacak olay 10.X11.1919 Çarşamba günü düzenlenen mitingtir. Öğretmen okulunun bahçesinde köylü ve kentli kalabalık bir kadın topluluğunda söz söyleyen hatipler Mondros mütarekesinden beri İzmir, Maraş, Antep ve Urfa'nın işgallerindeki Türklere karşı yapılan haksızlıkları dile getirmişler ve protesto telgraflarını dünya medeni milletlerine duyurulmak üzere İstanbul hükümetine, Hilafet makamına göndermişlerdir. Ayrıca Antalya'daki İtalyan Temsilcisi eliyle İngiltere, İtalya kraliçelerine, Amerika, Fransa Cumhurbaşkanları eşlerine yazdıkları mektuplarda Türkiye'nin işgalden kurtarılmasını istemişlerdir. Bu yazılarda; Türk milletinin kadınlı, erkekli savaşlarda 


can vermekte asla düşünmeyeceklerini bildirmişlerdir. 


Mustafa Baydar; Cumhuriyet Gazetesi 28 Haziran 1972. 
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Cemiyet Başkanı Zekiye Hanımın mitingdeki nutku özellikle hislere hitap etmiş, düşman işgalini reddederek, kadınlı erkekli istiklâl 


için uğraşılacağına topluca söz verilmiş ve and içilmiştir. 
Bu Cemiyete ait birkaç belgeyi okuyalım: 


Sivas, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetine Ankara, 9 Mart 1936 (1920) 


Muhterem Hemşirelerimiz yeni bir muaveneti vatanperveranelerinden bahis 12 Şubat 1336 tarihli ve 66 numaralı tahriratı, kemali ihtiram ile aldık. Anadolu Kadınlarının hidematı vatineyeye devamı iştiraklerini görmekle pek ziyade mütehassis olduk. Takdirat ve teşekküratı mahsusamızı arzeder ve mesai kıymetderanelerin de muvaffak olmanıza dualar ederek hürmetlerimizi takdir eyleriz efendim. 


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Temsiliyesi Reisi 


M. Kemal 


Sivas, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Vatan Cemiyeti Heyeti İdaresi Riyasetine 


11.1.1336 (1920) 


Hemşirem Asiye Remzi Hanımın teşebbüsatiyle ve pek çok hanımların iştirakiyle “Amasya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuku Vatan Cemiyeti” sureti resmiyede mumaileyhe Asiye Remzi Hanımın riyasetinde teşekkül etmiştir. Reisenin kongrede irad ettiği nutkun bir sureti İrade-i Milliye gazetesine ve bir sureti Matbuat Cemiyetine gönderilmiş olduğu maruzdur. 


Fırka Kumandanı 


Cemil 
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Sivas, Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Hukuk Vatan Cemiyeti Riyasetine 


Efendim, 


Heyet'i Temsiliye vasıtasiyle varid olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Vatan Cemiyeti Nizamnemesi mucibince Amasya'da dahi bir şube tesis ve teşkil ile kongresi intihabiyle onaltı hanımdan mürekkeb bir heyet-i idaresi vücude gelmiş lütfu muavenet-i hakka istinaden sây ve ikdama başlamış olduğunu beray-i malümat arz eyler ve bütün Anadolu Kadınlarına mahz-ı hürmette pişva olduğunuzdan dolayı, heyet-i âliyelerini tebrik ve muvaffakiyetlerini vacib-i mutlaka- dan tazarru eylerim efendim. 

17 Kânun-i sâni 1336 
Amasya Anadolu Kadınları 
Müdafaa-i Hukuk Heyet-i 

İdare Reisi 
Asiye Remzi 


Sivas'ta Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Heyet-i Muhtere- 


mesi Reisei Aliyesine 


Lirayı Osmani Gümüş Para Evrakı Nakdiye adet adet adet 
6,5 962 2790 
Altı buçuk Dokuzyüz altmış İkibin yediyüz aynen İki kuruştur doksan kuruştur 


Muhterem Hanım Efendi Hazretleri 


Bu defa irsaline inayet buyrulan nizamnameyi aldık. Emri aliyeleri üzere Cemiyetimiz Leyle-i berata müsadif 3 Mayıs 1336 Pazartesi günü, mevlüdu şerif ile küşat olundu. Malümu aliyeleridir ki 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burası köy halinde gayet ufak bir kasabadan ibaret bulunduğundan nazara çarpacak derecede iane dercedilememiş ise de, karınca kaderince fehvasında bu cemiyet şerefinden istifade ümidi ile balâda gösterildiği veçhile iane derc olunduğu ve Cemiyetimizin mühürü resmisi bulunmayıp burada bittabi hakkâk dahi almadığından oraca bir mühür kazdırarak irsaliyle esmanın iş'ar buyurulması ve cemiyetimizin teşkil eden hanımların da esamisi berveçhizir dercedildiği maruzatiyle Cenabı Hak din ve millet ve vatanımızı her türlü ikdar-ı güniyeden ve istilâa ciyâna hareketlerden masun ve azâde buyurulmasını temenni ve niyazla teveccühatı ismet penahlerinin bekasını istirham eyleriz hanımefendi hazretleri”? 


9 Mayıs 1336 (1920) 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Kangal Şubesi 


Reisei evvelisi 
Kaymakam Ömer Fuat bey 
Kayınvaldesi 
Ulviye 
Kâtibei Mes'ule 


Hesna 
1. Reise-i Evvel — Kaymakam Ömer Fuat beyin valdesi Ulviye Hanım 
1. Reise-i Sani — Küçük Kangal Ağası Hacı Ağa haremi Elife Hanım 
1. Veznedar — Şube Yüzbaşısı İsmail Efendinin haremi Necibe Hanım 
1. Kâtibei mesule — Mektup muallimesi Hesna Hanım 
1. Aza — Şube Yüzbaşısı Rasim Efendi haremi Feride Hanım 
1. Ceza Reisi — Şükrü beyin haremi Kamer Hanım 
1. Hâkim efendinin haremi Şaziye Hanım 
1. Kaymakam Ömer Fuat beyin haremi Mürşide Hanım 


1. Jandarma Yüzbaşısı M. Kâmil efendinin haremi Firdevs Hanım 
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1. Telgraf Müdürünün haremi Feride Hanım 
1. Mal muavini Tahir efendinin haremi Nazife Hanım 
1. Zâim Zade Hacı Mehmet efendinin hemşire zadesi Fatma Hanım 


1. Çerkez Hasan haremi Emine Hanım. 
Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Riyasetine: 
Sivas Hanımları (Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemi- 


yeti) namıyle merkezi Sivas'ta olmak üzere bir cemiyet teşkil etmişlerdir. Leffen gönderilen nizamnameler mucibince selamet ve saadeti vatan namına milletin valide ve hemşireleri sıfatıyle zevcelerinin yanıbaşında ahzı mevki ederek mesaiyi milliyeye iştirak etmişlerdir. 
Hanımlarımızın da menafii milliye ve vataniye ile şiddetle alâkadar olduklarını bu suretle ispat etmeleri bütün cihan nazarında ve bilhassa Avrupanın bize muhalif olan efkârı umumiyesi arasında Türklerin âsil bir zihniyete malik ve atiyen her türlü kabiliyeti terakki ve kuvveti haiz olduğuna kanaat tevlit edeceğinde Heyeti Temsiliyece bu teşebbüs büyük bir takdir, memnuniyetle telâkki edilmiş ve bilumum Anadolu Hanımlarının aynı âsarı hamiyyeti ibraz etmeleri şayanı temenni görülmüştür. Binaenaleyh oracada Hanımefendilerin teşvikiyle bir cemiyet teşkil ettirilerek neticesinin bildirilmesi müteemnadır efendim. 


14 Kânunisani 1336 (1920) 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti 
Heyeti Temsiliyesi namına 


Mustafa Kemal 
Pınar Hisar: 


Sevgili vatanımızın düşmandan temizlenmesi ve tam istiklâlimizin temini ve müdafaası uğrunda kadınların da erkeklerden ayrılmamak ve her türlü fedakârlıklara iştirak ile mücadelede bulunmak azmiyle, Pınar Hisar'da, Müdafaa-i Vatan Hanımlar Cemiyetinin 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faal heyeti olmak üzere 160 kişiyle 6 Şubat 1920 tarihinde kurulmuş olduğu bildiriliyor. 


Niğde — Birinci başkanı Feride ve mesul sekreter Mükerrem imzasıyla Sivas'a çekilen telgraf. 


Tabii üyeleri 1090 çıkan ve daha da kaydedilmekte devam edilen şubenin açıldığı, (8-2-1336) 1920 haber veriliyor. 


Aydın mutasarrıf vekili Hasan Naci imzasıyla Sivas'a 9 Şubat 
1936 tarihli yazıya göre merkez ve diğer yerlerde cemiyetin şubelerinin kurulması için 8.12.1335 tarih ve 11 numaralı yazı ile tebligat yapıldığı bildiriliyor. 

Burdur'dan Sivas merkezine Başkan Fitnat (7.3.1336) 1920'de Cemiyetin faaliyete başladığı haber veriliyor. 

Aynı tarihli yazı ile 16 kişinin gizli oy ile seçildikleri ve kimlerin annesi, karısı ve kızı oldukları kaydedilmekte ve bu heyet içinde sadece dört öğretmen bulunmaktadır. Dört kişilik yönetim kurulunda ise sekreter olarak Şehit Asım bey. Kız mektebi baş öğretmeni Fatma Hanımdır. Başkanı İlköğretim müfettişi Bekir Sıtkı beyin ailesi, Fitnat ikinci başkanı Bahaeddin beyin kızı Zekiye, veznedar ise Dürrüzade Mustafa efendinin kızı Hayati Hanımdır. 


Heyeti Temsiliye Riyaseti Aliyesine 


19 Şubat 1336 (1920) tarihinde içtima eden Türk hanımları 
kongresince reyi hafi (gizli oy) ile berveçhizir hanımlar faâl aza olarak intihap olunmuşlardır: 


Rey adedi Esami (İsimler) 


110 - Dördüncü Kolordu ahzı asker heyeti reisi Erkânı Harp 
miralayı İsmail Hakkı beyin refikası. Madam Marta 


108 - o Tedrisatı iptidaie müfettişi Bekir Sıtkı beyin refikası Fitnat Hanım. 
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105 - 
103 - 


101 - 
97 
97 
87 
87 
82 
79 
72 
70 
70 
69 
67 
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Bahaddin bey kerimesi Zekiye Hanım. 
Şehit Asım bey Ünas Mektebi başmuallimesi Fatma Ha- 


nım. 
Burdur Mutasarrıfı Ali Ulvi beyin refikası Şaziye Hanım. 
Bahaddin Bey Zade Cemal beyin refikası Esma Hanım. 
Miralay beyin kerimesi Zehra Hanım. 
Dürrüzade Mustafa Efendi kerimesi Hayati Hanım 
Hükümet Tabibi Hidayet beyin ailesi Rana Hanım. 
Çil Zade Fahreddin beyin ailesi Naile Hanım. 
Şehit Asım bey mektebi muallimlerinden Servet Hanım. 
Çekirge Zade Hüseyin Efendi ailesi Zehra Hanım. 
Reşadiye Ünas mektebi müdiresi Fitnat Hanım. 
Selimiye Ünas Mektebi muallimesi Azime Hanım. 
Hacı Ali bey zade Nazif bey ailesi Tuti Hanım. 
Cemil Zade İzzet Ağa ailesi Ayşe Hanım. 

7 Mart 1336 (1920) 


İmza 


Burdur Müdafaai Hukuk Kadınlar Cemiyeti Reisesi: Fitnat 


Kâtibe: Fatma 


Kayseri'den: 


Anadolu ve Rumeli Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti başkanı Seyide imzalı, 22 Kânunevvel 1336 tarihli yazıda: “Vatanımızda 


yarım asırdan beri harici tesirlerle ortaya çıkan iç ve dış gailelerin- 


den dolayı milyonlarca nüfusumuzu din ve vatan uğrunda feda ettik 


ve mukaddese memleketimizin mühim bir kısmını kaybettik. Bugün 


mevcut vatanımıza göz dikenlere insaniyet ve beşeriyet adına yaptıkları haksızlıklarını bildirmek ve her türlü haksızlıklarla tecavüzlerini medeniyet âlemi namına protesto etmek ve yetiştirdiğimiz evlâtlarımızı bu mukaddes gayeye doğru götürmek ve son savaşta yüzbinlerle yetim ve dul kadınların imdadına koşmak üzere Sivas merkezine “Cemiyetin” kurulduğu bildiriliyor. 


Hanımlar tarafından teşkil olunan Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti üzerine bir yazı 


İrade-i Milliye No. 17 (Sahife 2. Sütun 2) 
22 Aralık (1335) 1919 


Sivas'ta muhterem hanımefendilerimizin ihraz ettikleri uluvu himmet sayesinde teşekkül ve teessüs eden Anadolu Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti gittikçe teessüs ve tekâmül etmektedir. Asırlardan beri üzerinde yaşayan kudret şinası insanların bilâ merhamet çiğnediği ve çiğnettiği şu zavallı vatan o kadar ihtimama, o kadar şefkat ve samimiyetle tedaviye muhtaçtır ki, milletin her ferdi için kabiliyeti nisbetinde ne kadar cüz'i olursa olsun, mesaisinden ona bilâ arz bir hissei itina ayırması bugün için en mukaddes bir vazifedir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyet Anadolu ve Rumeli bütün şahıslarını ve kuvvetlerini işte bu gaye üzerinde toplamıştır. Fakat bir hastanın başı ucunda teraküm edebilecek şefkat ve nüvazişlerin en müessiri bir yaraya temas edecek ellerin en nermin bir lütüfkârı hiç şüphe yok kadınlardan gelen ve onlara ait olanıdır. Kadının nermü nezamettin rikkat ve mürüvvetten şefkat ve fedakârlıklara arzı ihtiyaç edecek bir mevki müşkülde bulunan vatan için her kavmin ve her ihtimamın fevkinde bir tesir ve himmeti haizdir. Tarihimin çok vahim ve çok büyük devirlerinde birçok mütemeddin memleketler şan ve şereflerinin ve hüviyeti milliyelerini yükselmiş olan büyüklerin pek çoğunu kadınlarına medyum olmuşlardır. 


Osmanlı İmparatorluğunun son felâketi üzerinde teheyyüç eden milletin de bilhassa payitahtında pek muhterem hanımefendilerden 


pek ulvi tezahüratı vatanperverane görmüş olması tarihimizi tezyin 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edecek asarı terakkidendir. Bu tezahüratın payitahta münhasır kalması Anadolu'nun son harekâtta daima ve en evvel heyecana gelmiş olmasiyle müphem bir tenakus, bir zıddiyet teşkil ediyordu. 


İşte Sivasımız da bilhassa Reşit Paşa Hazretlerinin halilei muhteremesi hanımefendi ile muallime, Sivas Darüleytam müdiresi Makbule Hanımefendinin çalışması ile vücuda gelen Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, bu tenakusu izale ederek Anadolu'nun, kadın, erkek, bütün sinesinde yaşayanların aynı zamanda harekete gelen ve aynı gayei vataniyenin heyecaniyle titreyen müttehit bir kalbe malik olduğunu isbat etmiştir. 


Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin inkişaf ve terakkisi, yalnız bugünün müşkülâtına karşı fedakârlıkta ittihat eden valde ve hemşireler vadetmekle değil, atide bütün ihtiyacat ve tekâmülâtında bu muazzez valde ve hemşirelerin lütuf ve nüvazişle muhtevi takyidat ve ihtimamatı da temin eylemiş olmakla bir kat daha haizi ehemmiyettir. Kadınlarımız hayata en âlicenap hislerle ve âli kapılardan giriyorlar demektir. Mukadderatı memlekete, vatan endişesine iştirâk etmek için atıldıkları bu mücadele sahasında bu günün en büyük kahramanları kadar haizi şan ve şeref kalacakları gibi istikbalin inkılâbata içtimai ilk adımlarını atmış olmak itibariyle de tarihte ve hafızai millete en metin ve en bülent bir mevki ihtiram tehiye edeceklerdir. 


Bütün Anadolu'nun iştirâk edeceğine emin bulunduğumuz bu ulvi teşebbüsü kalplerimizin bütün hürmet ve samimiyetleriyle alkışlar ve Cemiyeti muhteremenin heyeti idaresini teşkil buyuran hanımefendileri ve bilhassa Makbule hanımefendi ile Cemiyetin Kâtibi mesullüğünü deruhde ederek imla deriğ himmet buyurmamış olan tabur kumandanı Binbaşı Ali Beyefendinin refikai muhteremelerinin tebrik ve Cemiyeti himaye ve tesisine muavenet buyurduklarından dolayı vali Reşit Paşa hazretlerine refikai muhteremleri Hanımefendiye Anadolu Terakkiye umumiyesini istihdaf eden mukaddes gaye namına teşekkür olunur.” 
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12.1.1336 (1920) 
İrade-i Milliye No. 20 Sahife 3, Sütun 3 


Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Melek Reşit ve mesul sekreter Şefika Kâmil imzalarıyla, İstanbul'da İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya siyasi temsilcilerine gönderilen yazıda şöyle deniyor: 


“Kilis kasabasındaki işgal kuvvetleri kumandanının ahaliye hita- ben yayınladığı bildiriyi aynı bilgilerinize sunarız: 


1- Ne için taşındığını bile incelemeye lüzum görmeksizin, üzerinde rovelver bulunan bir adamın sorgusuz, cevapsız kurşuna dizil- 


mesi. 


2- Bir kargaşalık çıktığında öldürülecek veya yaralanacak bir Fransız askerine mukabil yerliden iki adamın kurşuna dizilmsi ve bunların kur'a ile seçilmesi”. İşte bu insanlık dışı hareketlerin hiçbir millete karşı yapılamayacağı ve “asırlardan beri şanlı bir tarihe ve kâdim bir medeniyete sahip olan” milletimizin böylesine bir muameleye mâruz bırakılamayacağı ve batı medeniyetinin henüz bizim bilmediğimiz yeni bir usulün işgal kuvvetleri tarafından böylesine tatbik edildiğini Avrupa ve Amerika'nın hür ve medeni tanınan milletleri nezdinde şiddetli protesto ediliyor... 


Bu gazetede çıkan yazı bize şunu gösteriyor ki, Türk kadınları bütün hassasiyetleriyle yurt meselelerini izlemekte ve seslerini duyurmaktadırlar. 


Bu belgelerden ve o zaman gazetelerde çıkan yazılardan anlaşıldığına göre Türkiye'nin istilâsına karşı direniş hareketinin gösterileri olan mitinglerde birçok erkek hatipler arasında Türk Kadınları da konuşarak halkın milli duygularını dile getirmişlerdir. Anadolu'da ise okul bahçelerinde yalnız kadınlara hitap eden toplantılar yapılmış ve istilacı devletlere protestolar yazılmıştır. O devrin sosyal yaşantısında bunlar büyük bir olay niteliğindedir. Onun için bu kadın hatiplerimizin 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konuşmalarını aynen koydum. Ancak o zamanki gazetelerin sansürden geçtiklerini de unutmamak gerekir. 


Diğer taraftan Anadolu'da ayrıca kadınlarımızın da cemiyet kurmaları, Türk erkeği ile aynı konuda çalışma olanaklarını sağlamıştır. 
Bu iki hareket, yani mitingler ve aynı konuda cemiyet kurarak yurt içinde bu fikirleri gerçekleştirmeye çalışmak, Türk kadınını o zamanki fikir seviyesini ve milli heyecanını göstermesi bakımından önemli tarihi belgelerdir. Ayrıca bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı esnasında bütün aileler ordunun giyim işine el emekleriyle de katılmışlardır. 


Bu çalışmalar milletin kadınlı erkekli gücünün, bağımsızlık ve vatan bütünlüğü fikri üzerinde birleştirilmesi ile başarıya ulaşabilmiştir. 
1919 yılında Türkiye'deki halk hareketi her bakımdan önemli gelişmeler göstermiştir. Bunları ilk önce fikir, sonra da uygulamaya götüren ve milli bütünlüğü temin ederek Cumhuriyet idaresini kuran Atatürk'ün askeri, siyasi idaresinin önderliği ile mümkün olmuştur. Bu başarı, Türk halkının kadınlı erkekli direnişi ve örgütlenmesine dayanmıştır. 


Türk kadınına Cumhuriyet devrimizde tanınacak olan kanuni eşitlik hakkı da bu yurt ödevlerini yerine getirmiş olmasının bir sonucudur. 
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Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Nizamnamesi 1335-1919 


D.T.C. Fakültesi “Türk Devrim (İnkılâp) Tarihi Enstitüsü” arşiv No:37/4170 
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Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetine. 9 Mart 1336. 


Muhteşem Hemşirelerimiz 


Yeni bir muaveneti vatanpervanelerinden bahis 12 Şubat 1336 
tarihli ve 66 numaralı tahriratı, kemâli ihtiram ile aldık. Anadolu kadınlarının hidematı vataniyeye devam etmelerini görmekle pekziyade mütehassis olduk. Takdirat ve teşekküratı mahsusanıza arz eder, mesaji kıymetdaranelerinde muvaffak olmanıza dualar ederek hörmetlerimizi takdin ederiz efendim. 


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Heyeti Temsiliye Reisi 
M. Kemal 

(TD.TE. No:37/4164) 


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA TÜRK KADINI 49 


gi Gl ğ 


Gri 


yi e 


simli ” ME via 30 i 


. 


“ R ya 


Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Riyaseti Aliyesine 

18 Kânunevvel 35 tarih ve 11 numaralı tahrirat-ı aliyeleri veçhile Merkez Liva ve Mülhakatca da cemiyeti muhteremeleri şuaabat 


teşkili için tebligat-ı muktaziyede bulunulduğu arziyle teyid-i hürmed 


olunur efendim. 
9 Şubat 336 
Aydın Mutasarrıfı Vekili 
Hasan Naci 


(TD.TE NO:37/4197 
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Burdur Müdafaai Hukuk Kadınları Cemiyetinin gizli oyla seçilen faal üyelerinin adları. 


(TD.TE. NO:37/41198) 
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Heyet-i Temsiliye Riyaset-i Aliyesine 
24 Şubat 336 tarihinde içtimada azay-ı faâl tarafından ekseriyet-i 
âra ile berveçhizir hanımlar intihap edilmiş olduklarınan icap eden ta- 


limat ve tebligatın Cemiyetimize iş'arını rica ederiz. 


Reisei evvel : Tedrisat-ı İptidaiye Bekir Sıtkı Beyin ailesi Fitnat Hanım. 


Reisei Sani : Bahaddin Bey kerimesi Zekiye Hanım. 


Kâtibe : Şehit Asım Bey İnas Mektebi Baş Muallimesi Fatma Hanım. 

Veznedar O: Demirzâde Mustafa Efendinin kerimesi Hayati Hanım. 

8 Mart 336 

Kâtibe 


Burdur Müdafaai Hukuk Kadınlar 
Cemiyeti Reisesi 


Fitnat (TD.TE.No:37/4199) 
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Nene Hatun Erzurum Aziziye anıtında Türk Kadını kabartması 


önünde bir ilkokul öğrencisine o günleri anlatıyor (1955). Resmi gön- 


deren Prof. Dr. Ufkan Kocatürk. 
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Erzurum Aziziye tabyası anıtı. 
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Halime Çavuş Kastamonu (1976). 
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AFETİNAN 


Fatih mitinginde (19 Mayıs 1919) konuşma yapan Maliha (Ala- 


tur) o zaman üniversite öğrencisi. (İnas Darilfununu) 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Kastamonu Kadınlar Mitingini hazırlayanlardan “Anadolu Ka- 


dınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” şubesinde Genel Sekreter Sıhhat 


Müdürü Dr. Ferruh Niyazi beyin kerimesi Saime (Ayoğlu) (Foto: 1973) 
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3 Nisan 1930 Ankara 


Belediye kanununda Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının 


verildiği gün verdiğim konferans 


1908 yılında Selanik'in Polyoroz ilçesinde doğmuştur. 
İlköğrenimini Eskişehir'in oMihalıççık ilçesinde, Ankara ve Biga'da tamamlamış, Bursa Kız Öğretmen 
Okulu'nu 1925 senesinde bitirmiştir. İlk vazifesine 17 
yaşındayken İzmir'de Redd-i İlhak İlkokulu'nda başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Afet İNAN'ın ailesinin Makedonya kolunu tanıdığından, kendisinin meslek durumu ile ilgilenmiş, tahsilinin tamamlanması için İsviçre'nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmeye göndermiştir (1925-1927). Daha sonra, İstanbul Fransız Kız Lisesi (Notre Dame de Sion)'nde eğitimini tamamlayan (1928-1929) İNAN, Ortaöğrenim tarih öğretmenliği sınavına girerek öğretmenlik belgesini almış ve Ankara Musiki Öğretmen Okulu'na, Tarih ve Yurt Bilgisi öğretmeni olarak atanmıştır (1929-1930). Aynı dönemde Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Akademik çalışmalarına Cenevre Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde devam eden İNAN, 1938 senesinde lisans, 
1939 senesinde doktorasını tamamlamıştır. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi'nde 1942 senesinde doçent ve 1950 senesinde profesörlüğe yükselmiş, aynı fakültede Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nü kurmuştur. Uzun seneler Türk Tarih Kurumu Asbaşkanlığı yapan Prof. Dr Afet İNAN”ın Mustafa Kemal Atatürk ve Türk tarihi ile ilgili birçok yayını bulunmaktadır. 
İNAN, 1985 yılında hayatını kaybetmiştir. 
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